
THEMA 

Analyse: Trumps erkenning van Israël – recept 

voor oorlog of vrede? 
De hysterische reacties op het besluit van de 

Amerikaanse president Trump om eindelijk de 

Jerusalem Embassy Act (JEA) uit 1995 uit te 

voeren en de soevereiniteit van Israël over de 

hoofdstad van het land te erkennen, 

herinnerden sommigen in Israёl aan de 

woorden van de profeet Zacharia (12:2) 

“Zie, Ik zal Jeruzalem tot een beker wijn maken 

die de omringende volken bedwelmt, wanneer zij 

zowel Juda als Jeruzalem zullen belegeren”, 

schreef de profeet duizenden jaren geleden. 

Over de hele wereld trokken tienduizenden 

demonstranten de straat op om hun woede te uiten 

over Trump’s beslissing terwijl leiders van staten, 

waaronder bondgenoten van Amerika, zich 

verdrongen om de lang verwachte beslissing te 

veroordelen. 

Geweld en terreur 

 

In Israël deden de Palestijnse Arabieren en hun 

Israëlische broeders wat ze altijd doen als ze het 

niet eens zijn met een kwestie die Israël betreft: ze 

reageerden met geweld en terreur. Hamasleider  

Ishmael Haniyeh beweerde zelfs dat Trump de 

oorlog had verklaard aan de Palestijnse Arabieren 

en riep de militaire tak van hun orgnisatie op 

om zich te mobiliseren en zich voor te bereiden op 

de volgende oorlog tegen Israël. 

 

De leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud 

Abbas, veroordeelde Trump’s beslissing ook en 

noemde Jeruzalem “de eeuwige hoofdstad van 

Palestina”. De Palestijnse leider beweerde ook dat 

de VS niet langer in staat was om de rol van 

eerlijke bemiddelaar te spelen in het vredesproces 

dat hij zelf om zeep hielp acht jaar geleden, door 

niet te reageren op verregaande vredesvoorstellen 

van de toenmalige Israёlische premier Ehud 

Olmert. 

 

In hun woede vergaten de Palestijnse Arabieren 

gemakshalve dat Trump had gezegd dat zijn 

besluit om de Amerikaanse ambassade van Tel 

Aviv te verhuizen en Jeruzalem als de hoofdstad 

van Israël te erkennen, de huidige pogingen om 

het vredesproces nieuw leven in te blazen niet in 

gevaar zou brengen omdat het toekomstige 

territoriale concessies in de stad niet uitsloot. 

 

Integendeel, zowel Trump als premier Benyamin 

Netanyahu beweerden dat de Amerikaanse 

beslissing op de lange termijn zou bijdragen aan 

vrede. 

 

“We nemen geen standpunt in over definitieve 

statuskwesties, zoals de specifieke grenzen van de 

Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem, of een 

oplossing over betwiste grenzen. Die kwesties 

moeten worden opgelost door de betrokken 

partijen, “zei Trump, terwijl hij toegaf dat 

Jeruzalem één van de meest “gevoelige kwesties” 

is in de onderhandelingen. Ook drukte Trump 

vertrouwen uit dat Israël en de Palestijnse 

Arabieren uiteindelijk tot vrede, begrip en 

samenwerking zullen komen. 

 

Dus wie heeft er nu gelijk? Trump en Netanyahu 

of hun tegenstanders die beweren dat de 

uitvoering van de JEA de doodsteek zal betekenen 

voor het ‘vredesproces’ en herverdeling van de 

stad onmogelijk zal maken. 

Einde aan falend beleid 

 

Zoals Trump in zijn toespraak opmerkte, betekent 

zijn besluit dat de Verenigde Staten eindelijk 

breekt met het falende beleid uit het verleden. Al 

bijna zeventig jaar gebruikt de VS dezelfde 

formule in haar benadering van het Palestijns-

Israëlische conflict en slaagde er niet in om vrede 

te bereiken, ondanks tal van initiatieven. 

 

“Het zou dwaas zijn om aan te nemen dat het 

herhalen van precies dezelfde formule nu een 

ander of beter resultaat zou opleveren,” zei Trump 

terwijl hij een variatie op Einstein’s definitie van 

waanzin gebruikte. Die formule was altijd 

gebaseerd op het idee dat Jeruzalem opnieuw 

verdeeld zou gaan worden en dat de Palestijnse 

Arabieren een even grote claim op de stad hadden 

als Israёl. 

 

 

Ten tweede klopt er niets van de bewering dat het 

verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar 

West-Jeruzalem, dat al bijna 70 jaar door Israël 

wordt gecontroleerd en sinds 1948 als de 



hoofdstad van Israël heeft gefungeerd, de regio zal 

destabiliseren. Dat valt ook te controleren. 

 

Dan is er nog het feit dat vóór de Jom 

Kipoeroorlog in 1973 16 landen hun ambassade 

hadden in het door Israël gecontroleerde 

Jeruzalem, waaronder Nederland en 11 Zuid-

Amerikaanse landen. De aanwezigheid van deze 

ambassades in Jeruzalem vormde geen de 

jure erkenning van de Israëlische soevereiniteit 

over Jeruzalem door deze landen, en zorgde niet 

voor escalatie van het conflict. 
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COLLECTES EN GIFTEN 

 

Collectes 
september    € 311,97 
oktober    € 332,18 
november    € 344,28 
 
Giften 
oktober 
Jarah de Jong   €  40,--
blanco    €  50,-- 
november 
blanco    €  60,-- 
 
 

   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 

In de maand oktober werd Jack Sinay 
opgenomen in het ziekenhuis en op 19 
oktober is hij uit het ziekenhuis ontslagen. 
 
Op 24 november jl. is een fruitmand bezorgd 
bij Marja Waisapy.  
 
Op 14 december jl is geboren Alexis Sarah, 
dochter van Tim en Chana van der Vlis. 
 
 

                  
 
MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR EN 
DE KERKENRAAD 
 
Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) bij 
het uitspreken van de 12-geloofsartikelen mag 
staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende leden. 
 
 
OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLEZERS 
 
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant/schriftlezer is ingedeeld (of zijn/haar 
vervanger als in onderling overleg is geruild) zich 
10 minuten voor aanvang van de dienst te melden 
in de consistorie. 
Dit om verwarring te voorkomen en duidelijkheid 
te scheppen bij de kerkenraad. 
 
 
VRIJWILLERS GEZOCHT 
Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) om 
te helpen bij bijzondere diensten. Denk hierbij aan 
het klaarzetten en weer opruimen van extra 
stoelen en helpen met serveren van koffie/thee bij 
een vertroostings- en uitvaartdienst, het versieren 
van de kerk en kerstboom etc. Zij kunnen zich 
melden bij Mieke de Jong. 
 
 
 
 
 
 



DEELNAME AVONDMAAL 
Indien men wil deelnemen aan het avondmaal en 
niet aan de voorbereiding heeft deelgenomen, 
dient met dit tijdig door te geven aan één van de 
kerkenraadsleden. 
 

Alle mutaties, zoals geboorte, 
adreswijziging, opzeggen lidmaatschap, 
aanmelden nieuwe gemeenteleden etc. 
richten aan: 
 
Secretariaat G.K.P.M. (voorlopig) 
Mevr. Loes de Queljoe 
06 – 11 16 58 78 
Email: loeloe1963@hotmail.com 
 
Voor evt. andere zaken: 
Mevr. M.S. Matitaputty, tel. 0118 – 470 663 
 
 
 
 
 

        

                           
 
              

   
 
 
 
 
 

 

 
 

                    Even stil staan 

De stille dagen komen eraan 

tijd om even stil te staan 

overdenken en bezinnen 

afsluiten of opnieuw beginnen 

wat te doen met wensen of dromen 

dingen die jou zijn overkomen 

laat ze zijn en laat ze achter 

de ergste worden zachter 

de mooiste krijgen een plaats in je hart 

maak ieder jaar een nieuwe start 

begin aan je oude of nieuwe dromen 

laat het leven op je af komen 

heb lief, bewonder en geniet 

meer dan dit leven heb je niet 
 

   
 
 

        
 
 
 
 
 

Wij wensen u allen 
gezegende            dagen 
toe 
     
 



JEUGDHOEK 
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