
	

	

WAAROM?	WAARHEEN?	
	
Wat	is	het	doel	van	jouw	leven?	Wat	is	de	zin	van	
jouw	leven?	Doen	waar	je	zin	in	hebt?	
	
Om	zich	heen	kijkend	vraagt	de	mens	zich	vaak	af:	
"Waarom?"	"Waarom"	is	voor	veel	mensen	een	
verlammend	woord,	omdat	ze	erin	blijven	
hangen.	De	waarom-vraag	klinkt	voor	velen	als	de	
echo	in	een	echoput.	Hoe	dan	ook,	de	tijd	gaat	
verder,	ook	als	je	geen	antwoord	krijgt.	Vandaag	
is	de	eerste	dag	van	de	rest	van	je	leven.	Je	moet	
verder!	De	tijd	gaat	verder	en	zelfs	bij	niets	doen	
slijt	je	aan	de	tijd.	Maar	wanneer	we	"het	
waarom"	niet	snappen,	weten	we	dan	misschien	
waarheen?	Wie	gelooft	ziet	het	leven	als	een	pad,	
een	weg	om	te	bewandelen.	Wie	gelooft	mag	
weten	waar	de	weg	heen	leidt.	We	zijn	als	
pelgrims	en	ontmoeten	mensen.	Soms	wandelen	
we	samen,	vervolgens	gaan	we	alleen	weer	
verder.	Zo	is	het	leven....	Als	je	iets	moois	gezien	
hebt,	dan	wil	je	anderen	daarop	wijzen.	Wanneer	
je	een	betere	weg	weet,	waarom	zou	je	dat	niet	
aan	de	ander	zeggen?	Wie	gelooft	weet	Wie	zegt:	
"Ik	ben	de	Weg!".	Ken	jij	die	Weg?	
	
Wie	weet	waar	de	weg	naar	toe	leidt,	heeft	al	
veel	minder	moeite	met	het	waarom	van	veel	
dingen.	Wie	dwaalt,	staat	voortdurend	onder	de	
druk	van	twijfel.	Twijfel	maakt	je	onzeker.	Dan	
heb	je	iets	nodig	dat	zeker	waar	is.	Iets	dat	jouw		

	

	

vertrouwen	waard	is,	waar	jij	je	op	kan	richten.	
Sommigen	halen	deze	waarde	uit	een	leer	of	een	
vage	theorie,	anderen	uit	menselijke	relaties.	
Maar,	Wie	geeft	je	Waarheid?	Jezus	zegt:	"Ik	ben	
de	Waarheid!"	
	
Wie	leeft	kan	weten	hoe	kostbaar	het	leven	is.	Je	
leeft	pas	echt	als	je	mag	genieten,	van	jezelf,	van	
de	mensen	om	je	heen,	van	Hem	die	jou	het	leven	
geeft.	Veel	mensen	gaan	eraan	voorbij	dat	hun	
leven	een	geschenk	is.	Velen	ervaren	ellende,	
depressies,	leegte....	De	waarom-vraag	blijft	
klinken	als	een	echo	in	een	echoput...	Anderen	
gaat	het	schijnbaar	goed:	mensen	bewonderen	
hun	lijf	en	doen	hun	uiterste	best	om	hun	lichaam	
zo	goed	mogelijk	te	verzorgen,	ze	verheerlijken	
hun	lijf,	schoonheid	en	rijkdom.	Dat	is	hun	leven,	
het	laten	zien	hoe	mooi	of	hoe	rijk	ze	zijn.	Vaak	
verdringen	mensen	de	gedachte	van	het	einde.	
Maar	ook	dan	komt	de	waarom-vraag....	
Natuurlijk	mag	je	van	je	leven	genieten,	maar	
besef	dat	voor	iedere	nieuwe	dag	geldt,	dat	ook	
deze	nieuwe	dag	de	eerste	dag	is	van	de	rest	van	
je	leven.	
	
In	Johannes	14	zegt	Jezus:	"Ik	ben	de	Weg,	en	de	
Waarheid,	en	het	Leven.	Niemand	komt	tot	de	
Vader,	dan	door	Mij"	
Bron:	www.gelooft.com	

	

	

	

THEMA	 	



COLLECTES EN GIFTEN  
 	
Collectes 	
Juni € 331,50 
Juli  € 311,00 
Augustus € 325,94 
 	
Giften 	
 Juni                   blanco € 30,,00 
Ds en mevr. De Haan                €    200,00 
juli     
Mw. Lekatompessy-Hutuely € 1170,00 
augustus           blanco € 10,00
  	
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 	
 	
Eind juni ontvingen wij een dankbrief van de 
familie Seitte-Tauran voor o.a. de ondersteuning 
vóór en tijdens de vertroostingsdienst en uitvaart 
van oom Loekas Tauran. 

Op 8 juli jl. is tante Net Lekatompessy-Hutuely op 
96-jarige leeftijd overleden. 

Op vrijdag 6 september jl. is bung Eddy Lewerissa 
overleden, vader van onze gemeentelid Nicole 
Waisapy-Lewerissa, schoonvader van Michael 
Waisapy, opa van James en Ginger. 

14 september jl. zijn de (zondagschool)kinderen 
met de bus naar Billy park Hemelrijk geweest. 

In onze gemeente zijn de volgende kinderen 
geboren: 

Djévara Levina Augustina Poppe, op 4 juli jl., 
dochter van Sisley de Groot en Quincy Poppe; 

Navaro Izavi Siwabessy, op 24 juli jl., zoon van 
Martinus Siwabessy en Tarena Leidelmeijer; 

Jace Robert Hill, op 25 juli jl., zoon van Jeremy en 
Chantal Hill; 

Myla Sara Victoria de Queljoe, op 30 augustus jl., 
dochter van Stado de Queljoe en Linda de 
Marracos, zusje van Jaël.     

 	
MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR EN 	
DE KERKENRAAD 	
 
16 november a.s. vindt er een dienst om 14.00 
uur plaats n.a.v. “50 jaar jubileum GKPM”. Deze 
dienst zal worden geleid door ds. O.J. Ruff. Na 
afloop is er een samenkomst in de stichting Mae 
Uku. 

30 november a.s. is er een koren dag n.a.v. het 
“50 jaar jubileum GKPM” in de grote kerk op het 
Oranjeplein te Oost-Souburg. 

24 december a.s. gaat mevrouw drs. P.C. 
Verhaar-van Roon voor het laatst voor in de 
dienst. 

Het	kerkbestuur	deelt	mee	dat	de	contributie	m.i.v.		
1-1-2020	wordt	verhoogd	naar	€	8,00	p.m.	
 
Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) bij 
het uitspreken van de 12-geloofsartikelen mag 
staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende leden. 	
	
 	
OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLEZERS  
 	
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant/schriftlezer is ingedeeld (of zijn/haar 
vervanger als in onderling overleg is geruild) zich 
10 minuten voor aanvang van de dienst te melden 
in de consistorie. 	
Dit om verwarring te voorkomen en duidelijkheid 
te scheppen bij de kerkenraad. 	
 	
VRIJWILLERS GEZOCHT  
Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) om 
te helpen bij bijzondere diensten. Denk hierbij aan 
het klaarzetten en weer opruimen van extra 
stoelen en helpen met serveren van koffie/thee bij 
een vertroostings- en uitvaartdienst, het versieren 
van de kerk en kerstboom etc. Zij kunnen zich 
melden bij Mieke de Jong. 	
 	
DEELNAME AVONDMAAL  
Indien men wil deelnemen aan het avondmaal en 
niet aan de voorbereiding heeft deelgenomen, 
dient met dit tijdig door te geven aan één van de 
kerkenraadsleden. 	
 	
Alle mutaties, zoals geboorte, 
adreswijziging, opzeggen lidmaatschap, 
aanmelden nieuwe gemeenteleden etc. 	
richten aan: 	
 	
Secretariaat G.K.P.M. (voorlopig)  
Mevr. Loes de Queljoe 	
06 – 11 16 58 78 	
Email: loeloe1963@hotmail.com 	
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Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk: 

15 december 2019 inleveren bij: 
Mevr. M. de Jong - Talahatu  

Banckertstraat 27 4371 BP Koudekerke 
de_jongjozef@hotmail.com 

  

 	


