
THEMA       “Grommend tot stilstand” 
 

Al zuchtend, steunend en kreunend, als 
een locomotief die plotsklaps moet 
remmen, wordt de wereld tot stilstand 
gedwongen. Iets wat niemand tot nu toe 
lukte, de politiek niet, de kerken niet, zelfs 
geen oorlog kreeg dit voor elkaar. 
Noodgedwongen, bang om ziek te worden, 
dood te gaan of naasten te besmetten 
staan we eindelijk stil. 

Het luchtverkeer, de treinen, de metro`s en de 
trams. Geen restaurant of bar is meer open 
en steeds meer winkels sluiten de deuren. 
Het leven komt tot stilstand, de haast en het 
gejakker zijn verdwenen en wat tot nu toe 
niemand lukte krijgt Corona voor elkaar. 

Mensen kijken weer om zich heen en zien dat 
ondanks deze vreselijke toestand de lucht 
nog steeds blauw is, de vogeltjes nog steeds 
tsjilpen en lammetjes volop geboren worden. 

Doordat we nu met zijn allen gedwongen 
zijn om stil te staan, krijgen we juist oog 
voor alles waar we de afgelopen jaren voorbij 
renden, geen tijd voor hadden, niet meer van 
konden genieten. Onze ouderen waar we 
zolang geen tijd meer voor hadden, we zien 
ze weer en we begrijpen dat ze ons nodig 
hebben. Nodig hebben voor de 
boodschapjes, nodig hebben voor het 
broodnodige praatje, die hartverwarmende 
knuffel maar wij hebben hen ook nodig. Zij 
zijn degenen die meer catastrofes in hun 
leven hebben meegemaakt, we kunnen van 
hen leren hoe te overleven in dit soort 
situaties, hoe je van de nood een deugd 
maakt. Zij stellen ons gerust als we het even 
niet meer weten, als we er “doorheen” zitten. 
Zij zijn ons voorbeeld, kruipen achter de 
naaimachines en gaan mondkapjes naaien! 

Juist nu zoveel dingen niet meer kunnen en 
mogen lijkt het of we wakker worden uit onze 
bubbel en ontstaan er prachtige initiatieven. 

In Italië staan mensen s`avonds op hun 
balkon of in de tuin met zijn allen te zingen, 
spontaan bedacht en ondanks de fysieke 
afstand was er zelden zo`n mooi samenzijn, 
zo`n verbroedering als nu. 

“Gewoon” hier in Nederland stonden we van 
de week met zijn allen te klappen voor 
iedereen die nu in de zorg overuren draait. 
De mannen en vrouwen die in de 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en het begeleid 
wonen in alle vormen hun steentje bijdragen. 

Waar nog geen twee maanden geleden 
ambulance medewerkers, brandweer, 
personeel en politie klappen konden krijgen of 
een steen naar hun hoofd kregen als zij hulp 
verleenden worden zij nu bejubeld en geëerd! 
Waar we met zijn allen probeerden deze 
tendens te keren en waar we faalden lukt het 
Corona om de mens te stoppen en te komen 
tot een tijd van bezinning! 

Het gevoel geen greep te hebben op een 
situatie zoals deze maakt dat mensen in 
angst en paniek raken en dat is begrijpelijk. 
We weten niet hoe lang dit gaat duren, hoe 
en of het ons gaat treffen en wat de verdere 
gevolgen gaan zijn. Angst en paniek werken 
verlammend en zorgen ervoor dat we niet 
meer creatief kunnen zijn, niet meer helder 
kunnen denken. 

Zoals vaker het geval is, helpt het als we 
niet te veel vooruitkijken en niet teveel 
achterom. Blijf bij vandaag en ik zie dat 
steeds meer mensen precies dat doen. 
Creatieve mensen die op facebook groepen 
oprichten waar je een berichtje kunt 
achterlaten als je eten nodig hebt, als iemand 
je hond moet uitlaten omdat je het zelf niet 
kan of als je gewoon even een praatje met 
iemand wil maken. Spontane initiatieven om 
steun te bieden waar nodig. Had iemand dat 
drie maanden geleden kunnen bedenken? 

Niemand weet hoe dit eindigt, maar 
stiekem hoop ik dat dit een nieuw begin 
wordt. Een nieuw begin waar we met meer 
compassie kunnen leven voor elkaar, Wat 
meer geduld, begrip en tijd voor elkaar 
kunnen hebben. Begrijpen dat anderen soms, 
om wat voor reden dan ook, even niet mee 
kunnen komen en dat we het dan kunnen 
opbrengen om naast die ander te gaan staan 
en een stukje mee kunnen lopen op hun 
tempo. 

Column : Trudie Pasterkamp 



Corona 

zes letters, één woord 
een paar maanden terug 
nog nooit van gehoord 

één deeltje, onzichtbaar klein 
nooit kunnen denken 

hoe groot die invloed zou zijn 

China, nog ver hier vandaan 
maar nu kan ook Nederland 

het virus niet weerstaan 

ongrijpbaar voor ons allemaal 
geen vaccin, geen medicijn 
maatregelen zijn maximaal 

ieder uur een nieuw bericht 
weer een besluit, chaos, paniek 

zien we nog waar de oorzaak ligt? 

het gevaar voor corona is groot 
maar belijden we onze schuld 

brengt dat ons al in nood? 

zes letters, zetten ons stil 
we leven opeens bij de dag 

maart wordt straks april 

niemand die een uitkomst ziet 
wees maar stil, kijk omhoog 
want God verlaat ons niet 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 
COLLECTES EN GIFTEN 

 
Collectes:     
December 2019                € 911,90 
Januari 2020 € 461,78 
Februari 2020 € 251,95 
 
Giften: 
Blanco   
December 2019   € 150,00 
Januari 2020    €   60,00 
 

 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 

 
De heer Eddy Latuheru is van 23 t/m 29 
januari jl. in het ziekenhuis in Goes en 
Terneuzen opgenomen en inmiddels 
ontslagen.  
 

 
MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR 
EN DE KERKENRAAD 
 

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) 
bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen 
mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende 
leden. 
 
Per 1 januari 2020 is de contributie 
verhoogd van € 7,00 naar € 8,00 per 
maand. Voor de studerenden is het niet 
verhoogd. Dit is besloten in de algemene 
ledenvergadering van 30 juni 2019. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om uw automatische 
afschrijving op tijd te wijzigen.   
 
OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLEZERS 
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger 
indien onderling is geruild) zich 10 minuten 
voor aanvang van de dienst te melden in de 
consistorie. 
Dit om verwarring te voorkomen en 
duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad. 
 

 
 
 
 



VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) 
om te helpen bij bijzondere diensten. 
Denk hierbij aan het klaarzetten en weer 
opruimen van extra stoelen en helpen met 
serveren van koffie/thee bij een vertroostings- 
en uitvaartdienst, het versieren van de kerk 
en kerstboom met kerst etc. 
Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong. 
 
DEELNAME AVONDMAAL 
Indien men wil deelnemen aan het 
avondmaal en niet aan de voorbereiding 
heeftheeftdeelgenomen, dient men dit tijdig 

door te geven aan één van de 
kerkenraadsleden. 
 
 
 
MUTATIES 
Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging, 
opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe 
gemeenteleden etc. richten – vooralsnog –
aan de kerkenraadsleden. 
 
 

  

 
 
 
 

Zoals reeds is aangegeven is aan de leden een bericht gezonden met de mededeling dat tot en met 
5 april alle diensten en kerkelijke activiteiten worden geannuleerd. Zie verder het bericht op de 

website www.gkpm.nl 
 
 
 
 
 

Laten we goed op onszelf en elkaar passen en deze periode biddend en in vertrouwen  
tegemoet gaan 

  
Het kerkbetuur en de kerkenraad van de GKPM 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk 
15 juni 2020 inleveren bij: 

 
Mevr. M. de Jong - Talahatu 

Banckertstraat 27 
4371 BP Koudekerke 

de_jongjozef@hotmail.com 

 

 
 
 
 

 
 

 



 


