
ORDE VAN DE PASEN DIENST 

Zondag, 12 April 2020 

Tema: Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Bafru dan Damai Sejahtera 

 

1. Nyanyian/Lied - Kidung Jemaat No 2 “Suci, Suci, Suci” 

Suci, Suci, Suci, Tuhan Maha kuasa 

Dikau kami puji, di pagi yang teduh 

Suci, Suci, Suci, murah dan perkasa 

Allah Tritunggal, agung nama-Mu 

2. Votum en Groet 

De Pasen dienst, die nu wordt gehouden, baseren wij in de naam van de vader, de Schepper 

van Hemel en aarde, Jezus Christus, de Heiland van de deze Wereld en in de leiding van Zijn 

Heilige Geest. Amen 

3. Schuld Belijdenis & Verkondiging van Gods Genade 

Heer, ik maak mijn zonden aan u openbaar en mijn fouten houd ik niet voor U verborgen. Ik 

zeg tot U: al mijn overtredingen zal ik aan u belijden en vergeef mijn fouten, vanwege mijn 

zonde. Amen. 

“Gelukkig zijn zij, wier fouten niet door de Heer worden aangerekend. Ik ben Degene, Die de 

zonde van Uw overtredingen uitwist, vanwege Mijzelf en ik zal Uw zonden niet gedenken” 

(Psalm 32:2 en Yesaya 43: 25) 

4. Nyanyian/ Lied – Kidung Jemaat No 36:1 “Dihapuskan Dosaku” 

Dihapuskan dosaku, hanya oleh Yesus 

Aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus 

O Darah Tuhanku, sumber pembasuhku 

Sucilah hidupku, hanya oleh darahYesus 

5. Gebed voor de Schriftlezing 

Heer, voordat wij gaan lezen en luisteren naar Uw woord, vragen wij U om onze harten en 

verstand te openen onder de leiding van Uw Heilige Geest, opdat wij mogen leven gelijk Uw 

woord. In de naam van Jezus, het levende woord, bidden wij tot U. Amin 

6. De Schriftlezing is genomen uit Mattheus 28:1-10 

7. Overdenking 

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus. 

De gebeurtenissen van de Opstanding van Christus of Pasen worden vaak gezien als een 

traditie die elk jaar wordt gevierd, daarom wordt tijdens Pasen bij verschillende 

Kerkgenootschappen activiteiten georganiseerd zoals paaseieren zoeken enzovoort. Natuurlijk 

is er niks mis mee met deze traditie maar de fundamentele vraag die wij samen moeten 

overdenken is in hoeverre de waarheid van de opstanding is met betrekking tot de traditie en om 



getuige te zijn van de opstanding om zo te leven zodat wij een zegen kunnen zijn voor onze 

medemens. Daarom is het vandaag belangrijk om samen te overdenken wat in Mattheüs 28 : 1-

10 wordt geschreven. Het eerste aspect: Mensen die de kracht van de Opstanding hebben 

ervaren niet langer worden beheerst door angst en verdriet maar door hoop. 

Toen Maria-Magdalena en de anderen Maria s’ochtends naar het graf gingen om het 

lichaam van Jezus te bezoeken, ondergingen zij een onaangename ervaring en ontmoeting. Hun 

vertrek destijds was met een gevoel van verdriet en verlies omdat zij werden achtergelaten door 

iemand van wie zij hielden. De ontmoeting met de engel voor het graf veranderde hun gevoelens 

en zelfs hun leven. De Engel begroete hen met “wees niet bang, want degene die jullie zoeken 

is opgestaan” Het graf dat de grens tussen leven en dood is geopend. De begroeting “wees niet 

bang” wil zeggen dat de opstanding van Jezus een teken van God de Vader is die de macht van 

de dood heeft overwonnen. Met deze ontmoeting zouden angst en verlies zou hun leven 

domineren, zeker als zij het graf zouden vinden dat nog netjes was en zwaar bewaakt door de 

soldaten. De ontmoeting bracht hen niet alleen verbazing maar ook blijde boodschap omdat 

Jezus was opgestaan. Al het verdriet en angst verandert in vreugde en verwondering dan is dat 

Pasen.  

De opstanding moet elke gelovige in staat stellen de angst los te laten, een nieuw 

hoopvol leven op te bouwen en zeker geen verwachtingen scheppen die slechts een eerbetoon 

zijn gebaseerd op het durven sterven. Hoop die hiermee bedoeld wordt is een vaste hoop in 

Christus, hoop dat ook onze zwakheden en kwetsbaarheid als mens niet genegeerd mag worden. 

Wie zegt dat we nooit verdrietig zijn, ons nooit verloren voelt als we achtergelaten worden door 

onze dierbaren en dat we geen zorgen zullen maken voor morgen. Vandaag herinnert de 

schriftlezing ons dat wij niet alleen onderworpen zijn aan zwakheden maar ook aan de 

Opstanding van Jezus. We worden er aan herinnerd om niet te leven in angst om dat wij geloven, 

wij leven uit hoop en niet uit angst, we leven omdat wij geloven in de opstanding en niet 

twijfelen als zondige mensen. 

Het vertrouwen in de opstanding maakt het ons mogelijk om niet alleen voor onszelf te 

leven maar een zegen te zijn voor onze medemens. De begroeting van Maria – Magdalena en 

Maria is niet zomaar een begroeting zoals “Hai of Hallo” het is een verwijzing van Jezus naar 

de woorden “vrede en vreugde”, Hij overtuigde hen om niet bevreesd te zijn en dat zij de 

boodschap moesten overbrengen aan de familie. Dit is de 2e betekenis van Pasen. Wij worden 

opgeroepen om deze boodschap ven “vrede en vreugde” over te brengen. Het woord “Groeten” 

betekent hier  vrede maar ook wees niet bevreesd, dit stelt ons in staat om mensen te ontmoeten 

die hulp nodig hebben en deze omarmen in de moeilijke levenssituatie van vandaag Ook al leven 

we momenteel in een situatie die sociale afstand vereist, moet onze aanwezigheid op afstand 

een positieve betekenis hebben. Op welke manier? Door overtuigt te zijn om in moeilijke tijden 

een vaste rots te zijn, door mensen te troosten, vreugde en blijdschap delen maar vooral samen 



te bidden. Als zodanig is Pasen niet alleen een feest maar een levensstijl van gelovigen en wordt 

een daad van liefde voor ons zelf en voor onze medemens. AMEN  

8. Voorbede (afgesloten met het Onze Vader) 

9. Nyanyian/Lied – Kidung Jemaat No 340:1 “Hai Bangkit Bagi Yesus” 

Hai, Bangkit bagi Yesus, pahlawan salib-Nya 

Anjungkan panji raja dan jangan menyerah 

Dengan semakin jaya, Tuhanmu ikutlah 

Sehingga tiap lawan berlutut menyembah 

10. Zegen: 

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, 

door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid u 

toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand 

brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle 

eeuwigheid. Amen.  

 

 

 

 

 


