TATA IBADAH MINGGU, 19 APRIL 2020
T GEREJA KRISTEN PROTESTAN MALUKU OOST-SOUBURG %

PDT. R. LATUPEIRISSA

Tema: “Ada Apa Di Balik Pintu-Pintu yang Tertutup?”
Thema: “Wat ligt er achter een gesloten deur?”

NYANYIAN PEMBUKAAN: K] 17: 1, dan 6 “Tuhan Allah Hadir”
Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai, sembah sujud di sini.

Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa

Tunduklah menghadap Dia

Marilah, umatNya hatimu serahkan dalam kerendahan

Surya Mahasuci biarlah cah’yaMu

Hangat menyentuh wajahku

Bagai kuntum bunga, bila disinari, memekar ke matahari,
‘ku telah berserah: biar Kau berkarya dalam segalanya

DOA PEMBUKAAN

Tuhan yang Maha Baik.....

Tuhan yang rela mati di kayu salib bagi kami...,

terpujilah namaMu.

Saat ini..., kami sudah siap diri untuk beribadah kepadaMu.

Ibadah ini dari awal hingga berakhirnya nanti, kami alaskan dalam nama

Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amien.

NYANYIAN JEMAAT: “Dalam Tuhan, Kita Bersaudara”
Dalam Tuhan, kita bersaudara
Dalam Tuhan, kita bersaudara
Dalam Tuhan, kita bersaudara sekarang dan selamanya
Dalam Tuhan, kita bersaudara

Dalam Tuhan, ada kasih sayang
Dalam Tuhan, ada kasih sayang
Dalam Tuhan, ada kasih sayang sekarang dan selamanya
Dalam Tuhan, ada kasih sayang

Dalam Tuhan, ada sukacita
Dalam Tuhan, ada sukacita
Dalam Tuhan, ada sukacita sekarang dan selamanya
Dalam Tuhan, ada sukacita



T

PELAYANAN FIRMAN

% Doa Pembacaan Alkitab
Tuhan Yesus, kami akan membaca firmanMu. Bukalah akal pikiran, sekaligus
hati dan hidup kami, sehingga kami mengerti firmanMu, hati kami menerimanya
dan kami siap melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami
telah siap. Amen.

& Pembacaan Alkitab: Yohanes 20: 19-23

& Khotbah
Shalom lieve broeders en zusters,
Hoe gaat het? Ik hoop dat het ons allen goed gaat. Zit u hier nu misschien met
uw kinderen of kleinkinderen? Of misschien zit u met uw echtgenoot of
echtgenote? Wat voor gevoel heeft u deze morgen om tezamen bij elkaar te
zitten, samen te zingen en ervan doordrongen te zijn dat Jezus in ons midden
is? Hoe voelt dat? Wij zijn blij ...toch?
Ik wil ook allen die thuis alleen thuis zitten en naar deze preek luisteren
verwelkomen. Wat voor gevoel heerst er vandaag? Ik wil u zeggen, ook al zit er
nu niemand naast u, maar de HEILIGE GEEST ZIT NAAST ONS ALLEN. De
Heilige Geest zal ons nooit alleen laten, dus wees niet verdrietig, blijf lachen
wees ervan overtuigd en zeg tevens in uw hart: “Jezus is met mij”.
Broeders en zusters, ik wil u eerst een vraag stellen. Zijn er onder u die graag
tuinieren? Vandaag spreek ik over een ‘schepje’. Kent u dat? Dat is
gereedschap om de grond te spitten als je een bloembol wilt planten. Weet je
dat nog? Je gaat zelf al afvragen hoe het er straks uit zal zien.
Hmmm ... gewoonlijk is het zo, dat als je in de moderne steden of in landen
zoals Nederland bloembollen wilt planten, dan gebruikt men dit gereedschap
om de grond te spitten, daarna stopt men de bloembol in de grond.
Bij ons in de kampong gebruiken we een grote schop, een breekijzer of dan
maar een spade ... [k weet niet of men hier de naam van deze gereedschappen
kent, maar deze dingen gebruiken we vaak in de kampong. Bij ons in de
kampong planten we heel weinig bloembollen, gewoonlijk planten we bomen
... bij ons in de kampong geldt; bloemen kun je niet eten maar bomen zoals
durian, langsat, ananas, de vruchten van deze bomen kunnen we eten.
Ok, terug naar het ‘schepje’ van daarnet. Dit gereedschap wordt gebruikt om
de grond te spitten. Als de grond om is gespit, stoppen we de bloembol in de
grond, prevelen we misschien een gebedje opdat de bloembol(len) heel mooi
zal (zullen) bloeien. Men zegt, sommigen hebben ‘warme handen’ (tangan
panas), als ze bloembollen planten gaat de bloem dood. Maar ik, ik ben niet
goed in het planten van bloemen, bloemen plukken kan ik goed, maar
bloemen planten ... daar maak ik een potje van.
Broeders en zusters, laten we terugdenken ... gewoonlijk is het zo, als we
bloembollen gaan planten, dan gebruiken we een schepje. Maar ... denk even
na, als je niet aan het planten bent, waar berg je dit werktuig dan op? Leggen
we dat op een goede plek of gooien we het zomaar weg, doen wat we zelf
prettig vinden?



Denk na, waar bewaren we het? In de schuur ..? In de kelder ..? Je bewaart het
onmogelijk in de kamer ... maar soms is de schuur vol en we gooien het
zomaar weg of we leggen het in de kelder en weten niet meer waar dit kleine
ding ligt.

Geef aandacht; heeft u ooit dit gereedschap nodig, u zoekt ernaar, omdat je het
nodig hebt, maar je kan het niet vinden? Misschien niet alleen het schepje,
maar een schaar, haarknipbenodigdheden, aardappelschilmesje, of iets wat je
nodig hebt, maar je kan het niet vinden? Ooit meegemaakt? Raak je dan niet
geirriteerd? (je antwoordt misschien: "geirriteerd, Nona Pendetal!"). Soms ligt
het niet aan een ander, maar omdat we het zelf verlegd hebben. Maar als u een
onverschillig iemand bent ... enfin, het probleem is dat we vaak deze kleine
dingen niet zorgvuldig bewaren.

Misschien zegt iemand: "Nona Pendeta, ik ben onverschillig, maar een ander
heeft het gebruikt en heeft het zomaar ergens neergelegd!” Ok ... maar na dat
gezien te hebben, laten we het alsnog liggen! Dat is het probleem. Uiteindelijk,
als dat gereedschap verdwenen is, geven we mekaar de schuld .. vader is fout
.... moeder is fout ...zus(je)/broer(tje) is fout, enz. (geschreeuw klinkt door het
huis, de buren denken wat is er aan de hand, terwijl men zich alleen maar druk
maakt om een schepje).

Wat ik met deze illustratie wil zeggen is dat het schepje hetzelfde is met alles
in dit leven dat wij vaak niet waarderen. Als het voor ons ligt, en als het er niet
meer is, zijn we heel erg bezorgd omdat we het missen.

Het gaat hier om iets heel kleins. Er zijn grotere belangrijke dingen waar wij
soms geen waarde aan hechten. Welke dingen zijn dat? BROEDERSCHAP,
OPRECHTE LIEFDE, ONZE GELIEFDEN, EEN HARMONISCHE BAND TUSSEN
BROERS EN ZUSSEN, OPRECHTE AANDACHT, EEN WARME OMHELZING,
EEN ZACHTE GROET, AANDACHT VAN ECHTGENOTE, STEUN VAN DE
ECHTGENOOT, MOMENTEN SAMEN MET DE KINDEREN, HET OMKIJKEN
NAAR DE OUDERS, ADVIES VAN DE OUDEREN ENZ... Wanneer dat voor
ons ligt (zoals dat schepje) hebben we er soms geen waardering voor ... en als
het is verdwenen, dan pas zijn we verdrietig, maar de tijd is dan voorbij ..
jammer dan ... Vaak als het al verdwenen is dan hebben we spijt ... toch?
Vaak als het weg is dan voelen we pas, dat de tijd kort is, terwijl toen we nog
zoveel tijd hadden, gaven we geen aandacht aan die dingen/situaties.

Broeders en zusters, dat gebeurt nu. Nu de corona-crisis zich voor onze ogen
afspeelt, beginnen we te verlangen naar dingen/situaties waar we vroeger met
één oog naar keken. Nu verlangen wij onze broeders/zusters te omhelzen. De
vraag is, WAAR WAS VROEGER? Vroeger was er geen Corona, en we keken
elkaar niet aan; vroeger was er geen Corona, een ontmoeting bij Jumbo of Lidl,
het laat ons koud ... Een ander verhaal ... Nu verlangen we naar onze ouders
in de verzorgingstehuizen. We bellen, we maken ons druk over hen, zijn
bezorgd om hun omstandigheden. De vraag is, TOEN ER NOG GEEN
CORONA WAS, WAAROM KWAM JE NIET? Is corona pas in aantocht? Wat
als de Heer hen ophaalt voordat we tijd maken om hen te omhelzen? We
zullen beslist erg verdrietig worden. Tegenwoordig schreeuwen mensen het uit
vanwege het verlangen naar hun collega’s. De vraag is, waar was je toen er
nog geen corona heerst? Vroeger was corona er niet, toen bekommerden wij



ons niet om het leven van onze collega’s. Nu corona is opgedoken, verlangen
wij naar hen.

Wat nog aantrekkelijker is, in heel de wereld schreeuwen mensen het uit
omdat de kerken dicht moeten vanwege social distancing gedurende corona.
De vraag is, toen corona er niet was, waar waren al die mensen? Hadden ze
nog verlangen om naar de kerk te gaan? Veel kerkbanken zijn leeg, ze worden
gevuld door onze ouderen die nog het verlangen hebben en dorstig zijn om
God te zoeken. De vraag is, als corona voorbij is, is er een garantie dat mensen
de kerkbanken gaan vullen?

Broeders en zusters, nu begrijpen we meer en meer dat het samenzijn
belangrijk is, dat omhelzen belangrijk is, dat een rechtstreekse glimlach
belangrijk is, dat liefdevol handen schudden belangrijk is, enz.

In de psychologie geven juist deze eenvoudige dingen ons positieve energie in
ons binnenste en maakt eenieder van ons sterker om het leven elke dag aan te
gaan. Dit zijn eenvoudige principes die ons kracht geven.

Deze eenvoudige principes, die de krachten in ons opbouwen, zijn ook te zien
in de opstanding van Jezus. Toen de discipelen treurden, angstig waren, was er
iets dat hun kracht gaf, wat was dat? Wat voor band heeft het met ons leven?
Laten wij aandacht geven aan Gods Woord!

TEKST-STUDIES, THEOLOGISCHE PUNTEN, TOEPASSINGEN

* In dit verhaal, word geschetst dat Jezus is opgestaan en de discipelen
hebben deze informatie gekregen van Maria Magdalena en de andere
vrouwen

*  Deze informatie heeft hun tranen niet gewist als gevolg van het verliezen

van hun Meester, maar juist nieuwe angst gebracht, "omdat ze bang

waren als dieven te worden beticht" aangaande Jezus' lichaam. Vele

malen wordt in het Evangelie van Johannes de angst geschetst voor de

Joden en ook de angst voor de Romeinen

Broeders en zusters, in zo'n angstige situatie, wat moet men doen?

Vers 19 geeft het antwoord

Wat is dat? ... zich op een plaats verzamelen

De vraag is, waarom gaan ze verzamelen?

* ¥ ¥ ¥

DE EERSTE REDEN EN TEGELIJKERTIJD DE EERSTE LERING VOOR ONS IS;

DE KRACHT MOET VAN BINNENIN GEVORMD WORDEN VOORDAT DE

HUISDEUR WORDT GEOPEND

* Ik ben dankbaar dat wij deze tekst vandaag lezen, ieder in z'n eigen huis

*  God heeft altijd een bedoeling waarom wij deze tekst lezen

*  Wij moeten weten dat in deze tekst gezegd wordt dat opdat moment de
huisdeuren op slot waren, en de discipelen tezamen waren in dat huis

*  Buiten het huis zou er mogelijk een aanval komen van de Joden en
Romeinse soldaten op de discipelen, want de discipelen werden
verdacht het lichaam van Jezus te hebben gestolen

*  Stelt u zich voor hoe de positie van de discipelen waren in een huis, en
omgeven door bezorgdheid!

*  In de Bijbel staat dat ze zich in huis verzamelden



Het begrip voor ons is dat DE KRACHT VAN BINNENIN MOET
WORDEN GEVORMD VOORDAT DE HUISDEUR GEOPEND WORDT
Nogmaals: DE KRACHT MOET VAN BINNENIN WORDEN GEVORMD
VOORDAT DE HUISDEUR WORDT GEOPEND Zo mooi is de betekenis
voor ons!

Hoe konden ze de confrontatie met de Joden en Romeinse soldaten
aangaan, als ze niet één van hart zijn in huis?

Op het moment dat ze zich verzamelden, konden hun ziel en gevoelens
één worden zodat ze niet eenzaam zijn in het aangaan van de
uitdagingen

Ik denk aan mijn broer en zus. Ze wonen in een stad maar ieder in hun
eigen huis

Weet u, ze maken tijd om elkaar te ontmoeten of op z'n minst praten ze
met elkaar al is maar voor even

Wat vreemd is; al ontmoeten ze elkaar vele malen per week, ze raken
nooit uitgepraat. Heeft u dat ook?

Weet u, ik zit te denken, waarover praten ze?

Over niets bijzonders

Vaak hebben ze het over: Wat heb je zonet gegeten? Hoe was het op je
werk vandaag? Hele simpele dingen, maar achter deze simpele dingen
hebben beiden het nut van het samenzijn gehad

Zij vinden het nodig elkaar te ontmoeten en bij hun ontmoeting worden
hun gevoelens één.

Broeders en zusters, uit deze tekst zien wij dat het samenzijn en één van
hart zijn, kracht gaf aan elke discipel van Jezus om de uitdaging aan te
gaan die voor hen stond

Gelijk een waterbron; wanneer men samenkomt, haalt men fris water uit
die bron

We kunnen zeggen dat samenzijn en één van hart zijn ons helpt om de
uitdagingen in dit leven aan te gaan

Daarentegen is het heel triest als we samen komen, maar niet één van
hart zijn, dat is erg pijnlijk

Het is beter ver van elkaar te zijn maar één van hart zijn, dan dat we
samen op één plek zijn maar met een verdeeld hart ... sioooo

Veel christelijke gezinnen zitten nu in deze situatie

Wij worden gezegend in het huis van de Heer, voor Zijn altaar, of we
hebben net een besluit genomen om samen een leven op te bouwen op
christelijke basis, maar vaak zijn er een of twee dingen die niet hoeven te
gebeuren waardoor wij wel samen zijn maar ons hart niet ... Hhuuhhh ...
Broeders en zusters, als dat gebeurt, dan hebben wij eigenlijk de kracht
niet om de deur te openen, om de confrontatie aan te gaan met wat er
voor de deur staat

Let hier goed op!

lemand zei: Nona Pendeta, ik woon alleen, met wie moet ik samen zijn?
Met wie zal mijn hart verdeeld zijn?

Ik antwoordde dat nu de tijd is dat u en ik ieder in ons eigen huis samen
onze bruidegom gedenken, namelijk God zelf



*  We zitten blijkbaar, dicht bij God, maar ons hart is niet dicht bij Hem

*  Onthoud: ook wij kunnen de deur niet openen om de problemen
daarbuiten aan te gaan als onze relatie met de ware Bruidegom, namelijk
God zelf, is verbroken

*  Wij zullen niet sterk genoeg zijn

*  Slechts door één van hart met Hem te zijn, kunnen wij de uitdagingen
van het leven aan.

DE TWEEDE BOODSCHAP:

Wat denk je dat er gebeurt in het huis op moment dat de discipelen
samen in een huis waren

* Vergeet niet dat Petrus die Jezus heeft verloochend, in dat huis was!

*  Vergeet niet dat in dat huis bijna alle discipelen aanwezig waren die
wegliepen en Jezus alleen achterlieten terwijl ze eigenlijk naast Jezus
moesten staan!

* Hadden zij niet volgens u naar moeten bekennen?

* Er moet bekentenissen zijn in huis waardoor er opnieuw herstel tussen de
bewoners van dat huis zijn.

* Er moet verzoening zijn in huis

*  Als er verzoening is dan kan de Heilige Geest komen, dan pas is God
aanwezig te midden van hen om hen te herstellen en hen kracht te geven
om de uitdaging die voor de deur staat, aan te gaan

*  We kunnen niet samen stilzitten, als er geen verzoening is, als er geen
vrede is, als er geen bekentenis in ons hart opkomt

Wat is onze tweede boodschap? VERZOENING IN HUIS MOET ER ZIJN, HIER
EN OP DIT MOMENT

* Dames en heren, nu is het moment dat elke gebroken relatie moet
worden hersteld

* Hoe doet men dat?

*  Zoals de discipelen van Jezus gedaan hebben: "BEKENNEN"

* Als de predikant niet komt, de kerkeraadsleden niet komen, alleen man -
vrouw en kinderen zitten te bidden dan is dit het moment om te
bekennen

*  Wie kan garanderen dat de echtgenoot er morgen nog is?

*  Wie kan garanderen dat de echtgenote morgen gezond en sterk ernaast
zit?

*  Wie durft te garanderen dat onze kinderen morgen nog met ons zijn?

*  Wie durft te garanderen dat onze ouders morgen nog met ons zijn?

* LAAT JE EGO MAAR LANGZAAM LOS ...

* Een bekentenis kan deuren van een gezin openen die al zolang gevuld
zijn met kiezels van het leven en veranderd wordt met fris water.
Volgende week moeten de broeders en zusters avondmaal houden want
we weten niet of dat het laatste avondmaal zal zijn in ons leven, daarom
is dit het moment om de kiezels in het leven te verwijderen

*  Als deze preek is afgelopen, laat vader en moeder elkaar omhelzen ...
heb je een zuster, omhels haar ook ... je familieleden ook liefhebben ...



het leven duurt niet lang

In de kist breng je een opgelucht hart mee, geen hart met kiezels

Dit is het moment dat "Het frisse water" uit de hemel; het hart, het leven
en elk gezin nat maakt

Het is triest als de bloemen in heel Nederland bloeien, maar onze
gezinnen uitdrogen zoals bloemen die verwelken .

Hmm ... dit is het moment van bekentenis, dit is het moment van
verzoening voor onze gezinnen

Nona Pendeta, ik woon alleen, met wie moet ik mij verzoenen?
Vergeet niet, wij moeten ons niet alleen verzoenen/vrede stichten met
onze medemens, wij moeten ons ook verzoenen met de Heer

Ik geef u een taak mee ... de broeders en zusters die vandaag met hun
gezin zijn; als corona voorbij is, ga mensen opzoeken die er alleen voor
staan, opdat zij weten dat Godsliefde geopenbaard wordt middels u allen

LAATSTE BOODSCHAP - TWEE WOORDEN ZIJN GENOEG: GOD BEGRIJPT

I SRR SR SR R R R

Welk bewijs in deze verzen leggen uit dat God begrijpt
Ik zal in het kort 2 bewijzen tonen
Welke zijn dat?
Ten eerste: Jezus zei VREDE ZI) MET U (twee maal)
Ten tweede: Jezus blies de Heilige Geest over hen
Dit is een teken dat Jezus begrijpt
Waarom?
Broeders en zusters, let goed op; VREDE OF SHALOM zijn niet zomaar
woorden
Vrede (damai sejahtera) omvat twee dingen, nl. damai=vrede en
sejahtera=welzijn
Damai (vrede) staat in verband met wat je niet ziet, niet kan aanraken,
maar wel kan voelen in je hart, je gedachten en in je ziel
Sejahtera (welzijn) staat in verband met wat wel kan zien, het wordt in
verband gebracht met eten, drinken en kleding, wat ons op fysieke wijze
veiligstelt.
Wanneer er wordt gezegd vrede (damai sejahtera) dan wordt onze
geestelijke en fysieke kwestie door de Heer geregeld!
Daarom, als iemand Shalom zegt, zegt hij eigenlijk vrede (damai) voor je
hart, gedachten en ziel en welzijn (sejahtera) voor je lichaam.
Geweldig is dat!!

________ y/—
Broeders en zusters, nogmaals deze derde boodschap voor ons: GOD
BEGRIJPT
God kent de nood van je hart, maar hij ook de nood van/in je keuken
God kent de nood van je ziel, maar hij kent ook de nood van je maag
God kent de nood van je gedachten, maar ook de nood van/in je huis,
water, elektriciteit enz.
©OQ ... Dat is VREDE (DAMAI), en dat is WELZIJN (SEJAHTERA)
Als je nu toch geen werk meer hebt, of je hebt helemaal niets meer, of je
hebt iets heel hard nodig en je blijft in je hart met gesloten deuren, je



mond kan niets uitspreken over je lasten, onthoud: God zegt
vrede/welzijn zij met u

Geloof dat de Heer van ons eist om ... LOS TE LATEN ...nogmaals ... los
te laten ... alle angst, bezorgdheid, vrees, ongerustheid, in de handen van
de Heer

Als wij dat alles loslaten in de handen van de Heer, en eensgezind
worden met de Heer onze Vader “Vader regel het'... dan zal op dat
moment de Heilige Geest al onze geest van bezorgdheid veranderen in
een nieuwe geest, nieuwe Spirit, die ons in staat stelt te wandelen in dit
donkere leven

Geef alles over aan de Heer, dan zal je de donkere wegen op een prettige
wijze bewandelen

Onthoud; GOD BEGRIJPT!!!

Dat dit Woord van God ons helpt, zowel persoonlijk als in elk gezin, inclusief
de mensen in heel de wereld helpt door deze trieste pandemie-tijd. Blijf erin
geloven; GOD BEGRIJPT! AMEN

PERHADLIRAN (Dituntun oleh Pelayan Firman)
VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL

De leden van de christelijke gemeente, die het heilig Avondmaal wensen te vieren
op zondag 26 april 2020, gelieven op te staan, en, in de tegenwoordigheid van
God, de kenner der harten, met mij te antwoorden op de vier volgende vragen:

1.

Ik vraag U dan vooreerst: Of gij van harte gelooft, dat de waarachtige en
volkomen leer der zaligheid, ons van Godswege geopenbaard, vervat is in
de boeken van het Oude en het Nieuwe verbond?

Ten tweede vraag ik U: Of gij van harte gelooft, dat gij door uw zonden
diep bedorven en voor God strafwaardig zijt, en uzelf daarover mishaagt
met ootmoed en berouw?

Ten derde vraag ik U: Of gij van harte gelooft, dat God, uit loutere genade,
ons zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, heeft geschonken tot onze enige
en volkomen Zaligmaker, wiens lichaam voor ons verbroken en wiens
bloed voor ons vergoten is tot vergeving der zonden; en of gij Hem voor
uzelf met een gelovig hart aanneemt tot wijsheid, rechtvaardigheid,
heiligmaking en verlossing?

Ten vierde vraag ik U: Of gij, overeenkomstig de verplichting, die door uw
Doop op u gelegd is, een oprecht voornemen hebt, om, door de kracht van
de Heilige Geest, bij deze belijdenis te volharden, uw geloof te versterken,
uw leven te beteren, in ware liefde en eensgezindheid met uw naasten te
leven en alzo God waarachtige dankbaarheid voor zijn genade te
bewijzen?

Wat is hierop uw antwoord?

Die van zodanig voornemen zijn, beantwoorden met “Ja”
God heeft uw antwoord gehoord.



PERSEMBAHAN

Nyanyian Pengantar Persembahan:

KJ 450:1 “Hidup Kita yang Benar”
Hidup kita yang benar

Haruslah mengucap syukur

Dalam Kristus bergemar, janganlah
tekebur

Dalam susah pun senang,

Dalam segala hal

Aku bermazmur dan ucap syukur
Itu kehendakNya

DOA SYAFAAT

Pokok-Pokok Doa:

1.

o

10.

11.

Semoga firman Tuhan tadi memberi kekuatan bagi
kita dan bisa kita lakukan dalam hidup setiap hari;
Keluarga;

Jemaat GKPM Oost-Souburg;

Pemerintah Belanda yang sedang berjuang menolong
warganya melewati situasi berat akibat corona;
Basudara di kampung halaman yang harus tetap
mencari makan walaupun virus penyakit begitu
banyak di sekeliling mereka;

Semua orang sakit di seluruh dunia terutama yang
menderita karena corona;

Semua orang yang kehilangan pekerjaan akibat situasi
krisis di seluruh dunia;

Ratusan ribu keluarga yang berdukacita kehilangan
orang-orang yang dikasihi akibat corona;
Orang-orang tua yang saat ini harus berjuang menjaga
diri dari pandemic corona;

Tenaga medis di seluruh dunia yang berjuang siang
dan malam tanpa lelah menolong banyak orang;
Semoga Tuhan memampukan kita agar dapat
bertahan dan sanggup melewati pandemic virus
corona di seluruh dunia




NYANYIAN PENUTUP : NKB 188:1,2 “Ti’ap Langkahku”
Ti’ap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasihNya memimpinku
Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh

Ref: Ti’ap langkahku, ku ta’hu Tuhan yang pimpin
Ke tempat tinggi ku dihentarNya
Hingga sekali nanti aku tiba, di rumah Bapa Sorga yang baka

Diwaktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat
Ku pandang Tuhanku Penebus Dosa, ‘ku teguh sebab Dia dekat. (Ref.)

Berkat (sesuai Mazmur 121:5,7 dan 8)

Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah Naunganmu

Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan;

Ia akan menjaga nyawamu.

Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amen.....

SELAMAT MEMASUKI MINGGU YANG BARU.
IMMANUEL: ALLAH BESERTA KITA!!!

10



