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Voordat we verder gaan met de dienst zingen of luisteren we eerst naar een 
lied “Muliakan Allah Bapa” vanuit Kidung Jemaat 242 : 1. 
 
OPENINGSLIED 
 

KJ. 242 : 1 – “Muliakan Allah Bapa” 
 

Muliakan Allah Bapa, muliakan Put’raNya, 
Muliakan Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa! 

Haleluya, puji Dia kini dan selamanya! 
 
Van harte welkom 
Moge wij Gods aangezicht naderen  
door Hem aan te roepen. 
Laten wij deze dienst beginnen 
 
VOTUM en GROET 
 

Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die 
trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken Zijner handen. 
 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus. 
Amen. 
 
Als openingstekst lees ik u uit de brief van de Romeinen 8 : 34b, deze 
woorden:  
 

“Christus Jezus die gestorven is meer nog die is opgewekt en aan de 
rechterhand van God zit pleit voor ons”. 

Romeinen 8 : 34b… Openingstekst 
 
GEBED VOOR DE LEZING en OVERDENKING 
 

En onze schriftlezing voor vandaag, lezen en horen wij, uit het Evangelie 
volgens Lucas 24 : 50 – 53.  
 

Maar laten wij Gods aangezicht naderen en Hem bidden dat Zijn Geest ons 
mogen leiden in het horen en verstand van Zijn Woord. Laat ons bidden: 
 



Barmhartige God, bij de viering van Jezus’ Hemelvaart vandaag bidden wij 
U: neig uw oor tot onze gebeden en verlicht onze harten door uw Heilige 
Geest ons aansporen om Zijn woorden te verstaan en Zijn daden te doen. 
Geef ons Uw kracht om daarvan te getuigen. Dit vragen wij U door Jezus die 
altijd met ons is. Amen! 
 
BIJBEL LEZING: Lukas ~ Lucas 24 : 50 - 53 
 
Het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 24 de verzen 50 tot en met 53, deze woorden: 
 
51 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij Zijn handen op 
en zegende hen. ~ Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di 
situ Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka.  
 
51 Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de 
hemel. ~ Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat 
ke sorga. 
 
52 Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 
~ Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat 
bersukacita. 
 
53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. ~ Mereka 
senantiasa berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah. 
 

Aldus het Woord van de Heer. Lof zij U Christus! 

 
OVERDENKING 
 

“JEZUS KEERT TERUG NAAR DE HEMEL” 
(is het thema in deze dienst) 

 
Broeders en zusters in de liefde van Jezus Christus, 
 

Vandaag zijn alle christenen overal ter wereld God dankbaar, omdat we nog 
steeds de herdenking van Jezus 'Hemelvaart mogen vieren. Hoewel de 
omstandigheden rond deze viering niet hetzelfde is als voorgaande jaren. De 
viering is momenteel niet in het kerkgebouw. Maar gelukkig kunnen we de 
Hemelvaart, ondanks COVID-19, nog steeds online vieren. 



De Hemelvaart van de Heer Jezus Christus, is een moment dat zeer betekenis-
vol is, voor het leven van gelovigen. Zoals beloofd door Zijn woord, stond 
Jezus na zijn kruisiging op de derde dag op en veertig dagen later keerde Jezus 
terug naar de hemel. "Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, 
zal op dezelfde wijze terug komen als jullie Hem naar de hemel hebben zien 
gaan." (Handelingen 1:11). 
 
De hemelvaart van Jezus Christus, is geen denkbeeldig, of fictief verhaal. Jezus 
kwam naar de wereld volgens Gods plan en om Gods missie te vervullen.  
 
In Mattheüs 20:28 staat: "zoals de Mensenzoon niet gekomen is, om gediend 
te worden maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen."  
Jezus keerde terug naar de hemel zoals geschreven staat in Johannes 8:23: "... 
Ik kom van boven ... Ik kom niet van deze wereld."   
De hemelvaart van Jezus is zowel een bewijs voor als een bevestiging aan de 
wereld dat Jezus werkelijk door God was gezonden.  
Jezus kwam uit de hemel en keerde terug naar de hemel. 
 
Jezus terugkeer naar de Hemel betekent niet dat Jezus Zijn volk de rug toe 
keert. Lijfelijk is Jezus niet aanwezig maar in geestelijk opzicht is Hij wel in ons 
midden.  
En zeker in deze tijd van COVID-19, kunnen wij altijd een beroep op Jezus 
doen. Hebreeën 13:5b, zegt hierover: Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u 
verlaten"   
Verder zei Jezus: "Het is goed, voor jullie dat ik ga want als ik niet ga zal de 
pleitbezorger niet bij jullie komen maar als ik weg ben zal ik Hem jullie 
zenden" (Johannes 16:7). En met Hem, bedoelde Jezus de Heilige Geest. 
 
God gaf ons de Heilige Geest. In Johannes 14:26 staat geschreven: "... jullie 
alles duidelijk maken, alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd 
heb."  De kracht van de Heilige Geest zal ons in alle dingen begeleiden, verster-
ken, leiden, ondersteunen en helpen.  
 
Jezus ging naar de hemel, om ook voor ons een plaats te bereiden: “Wanneer 
ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug, dan zal ik, jullie 
met mij meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben” (Johannes 14:3).  Als 
de tijd daar is, zullen we bij Jezus in de hemel zijn.  



Het is een voorrecht om Jezus als Heer, als Heiland en als vriend te hebben. 
Zijn liefde voor ons is onbeperkt. Amen! 
 
 

“YESUS KEMBALI KE SURGA” 
(adalah tema khotbah dalam ibadah ini) 

 
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, 
 

Hari ini seluruh umat Kristiani sedunia bersyukur kepada Tuhan, karena masih 
diperkenankan merayakan Peringatan Hari Kenaikan Yesus ke Sorga, yang wa-
laupun moment perayaan ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 
Perayaan saat ini tidak di Gedung gereja. Tapi bersyukur, terlepas dari COVID-
19, kita masih bisa merayakannya Hari Kenaikan secara online   
 

Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah suatu momen yang sangat 
berarti bagi kehidupan orang percaya.  Sesuai janji firmanNya, setelah disalib-
kan Yesus bangkit pada hari ketiga, dan empat puluh hari kemudian Yesus 
kembali ke sorga.  "...Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, 
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke 
sorga."  (Kisah 1:11). 
 

Kenaikan Yesus Kristus ke sorga bukanlah cerita khayalan atau fiksi.  
Kedatangan Yesus ke dunia untuk menggenapi misi Allah seperti tertulis dalam 
Matius 20:28: "Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk 
melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak 
orang."  Yesus kembali ke sorga sebagaimana yang dikatakanNya juga dalam 
Yohanes 8:23 dikatakan "... Aku dari atas... Aku bukan dari dunia ini."   Bila 
Yesus Kristus tidak naik ke sorga, maka apa yang dikatakan Yesus adalah bo-
hong.  Kenaikan Yesus ke sorga adalah bukti sekaligus penegasan kepada dunia 
bahwa Yesus benar-benar diutus oleh Allah, Yesus berasal dari sorga dan kem-
bali ke sorga. 
 

Kembalinya Yesus ke sorga bukan berarti Yesus meninggalkan dan 
membiarkan umatNya bergumul sendiri di tengah-tengah dunia ini, teristimea 
pada saat-saat wabah Covid-19 sedang merajalela, "Aku sekali-kali tidak akan 
membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan 
engkau."  (Ibrani 13:5b), namun Yesus menegaskan,  "Adalah lebih berguna 
bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak 



akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepa-
damu."  (Yohanes 16:7).   
 

Tuhan memberikan Roh kudus bagi kita,  "...Dialah yang akan mengajarkan 
segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang 
telah Kukatakan kepadamu."  (Yohanes 14:26).  Kuasa Roh Kudus akan meny-
ertai, menguatkan, menuntun, menopang dan menolong kita dalam segala 
hal.  Yesus ke sorga juga untuk menyediakan tempat bagi kita,  "Dan apabila 
Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan da-
tang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana 
Aku berada, kamupun berada."  (Yohanes 14:3).   
Pada saatnya, kita akan tinggal bersama dengan Yesus di sorga.  
 

Kita patut bangga punya Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, karena kasih-
Nya tak terbatas atas kita. Amin! 
 
VOORBEDE 
 

Laat ons bidden: 
 

Vader in de Hemel, wij komen tot u  
in een treurige en roerige tijd. 
Een tijd vol kommer en kwel,  
vol verdriet en vol onzekerheden. 
 
Wij denken aan velen die vanwege  
COVID-19 er niet meer zijn. 
Wij bidden voor de mensen  
die zij achterlaten. 
Geef hun troost en moed Heer  
om verder alleen te gaan. 
 
En voor de vele zieken,  
op dit moment in de Intensive Care,  
en vechten voor hun leven.  
Geeft hen troost en moed om door te blijven vechten. 
Wij bidden ook voor de doktoren,  
verpleegkundigen en velen die zich 
inzetten om alles eromheen  
goed te laten draaien. 



Ook voor mensen die soms  
hun eigen leven riskeren  
om anderen te helpen. 
 
Wij bidden voor de kwetsbaren  
onder ons die alleen en/of geïsoleerd  
in tehuizen zijn en geen bezoek  
mogen ontvangen vanwege COVID-19. 
Wij bidden om troost en  
om leiding zodat alles goed gaat. 
 
 
Wij bidden voor de kinderen in Afrika,  
in vluchtelingenkampen  en  
overal in de wereld  
wiens jonge leven worden bedreigd  
door gebrek aan voedsel,  
medicijnen en bescherming. 
Laat hen niet in de steek Heer.  
Ontferm u zich ook over de mensen,  
die huis en haard moeten verlaten  
door geweld, terreur en vernietiging. 
 
Wij bidden voor de velen die nu thuis zitten  
omdat de bedrijven waar zij werken werden gesloten. 
Voor de achterban die nu plotseling worden  
geconfronteerd met een leefsituatie zonder inkomen. 
Wij vragen om een oplossing niet alleen troost  
maar ook om andere grijpbare middelen. 
 
Wij bidden voor onze regering  
en de leiders in dit land  
om een passend antwoord op de uitdagingen  
die nu mondiaal opduiken vanwege COVID-19. 
Economische recessie, sociale onrust  
die sluimerend en dreigend op ons afkomen. 
 
Wij bidden voor onze broeders en zusters  



die overal in de wereld werken  
om uw Woord verder te verspreiden.  
En ook voor onze broeders en zusters  
die bedreigd zijn of zich bedreigd voelen  
vanwege hun religie, afkomst of huidskleur. 
 
Heer wij bidden om kracht,  
sturing en om uw aanwezigheid  
om de betekenis van Hemelvaart 
te laten doorwerken in mensen  
en zeker in uw gemeente.  
En hen bemoedigen 
en ook uitdagen de boodschap  
van Hemelvaat verder uit te dragen. 
Een gemeente met een missie. 
 
Heer wij vragen om ontferming en om middelen  
die ons in staat stellen  
om ons te kunnen verweren  
tegen al deze dreigingen. 
Sta ons nabij Heer…Amen! 
 
SLOTLIED: (Als slot lied zingen of luisteren wij naar Kidung Jemaat) 
 

KJ. 281 : 1 – “Segala Benua dan Langit Penuh” 
 

Segala benua dan langit penuh 
dengan bunyi Nama yang sangat merdu, 

penghiburan orang berhati penat, 
pengharapan orang yang sudah sesat. 

Nama itu suci kudus 
Siapa belum mengenal Penebus? 

 
ZEGEN 
Dat God zegen met u allen mogen gaan 
En dat Gods liefde u allen mogen omringen 
Van Vader, Zoon en Heilige Geest  
Hebt allen een gezegende Hemelvaart…Amen! 


