THEMA

Verlangen, weerloze liefde

Er was een jonge man die aanklopte bij een
oude vrouw. Het gebeurde in die dagen steeds
vaker dat jongeren te rade gingen bij oude
mensen. Er begon een nieuw besef door te
breken, namelijk dat er in ouderen wijsheid
kan leven.

Deze oude vrouw leefde een bescheiden
teruggetrokken leven, hoewel ze goed op de
hoogte was van de vragen waarmee de mensen
van haar tijd kampten. Ze wist hoeveel
mensen op zoek waren naar geluk en ware
levenszin. Ze wist hoeveel mensen op zoek
waren naar tekenen van hoop en liefde. Het
opvallende was dat deze oude vrouw niet met
haar wijsheid te koop liep. Ze verstond de
zeldzame kunst van aandachtig luisteren.

De jongeman die bij haar aanklopte, stelde
haar de vraag : “Kunt u mij ook vertellen
wanneer en hoe het Rijk van God zal
aanbreken?”

Het was een opmerkelijke vraag want het leek
er in die dagen op dat nog maar weinig
mensen op zoek waren naar het Rijk van God.
De mensen zochten vooral zichzelf en
kortstondig geluk.

De oude vrouw keek de jonge man met zachte
ogen aan en vroeg: “Vanwaar komt jouw
heimwee naar God?”

De jongeman dacht een moment na. Toen zei
hij : “Ik zie zoveel verdriet om me heen. Ik zie
hoeveel mensen zoeken naar verdoving om het
uit te houden in deze wereld. Ik zie zoveel
verval. Ik word er soms wanhopig en
moedeloos van. Ik ben bang om mijn
levensmoed en mijn blijheid te verliezen.

De oude vrouw zag hoe het leven van de
jongeman getekend was door teleurstelling en
tegenslag, maar ze hoorde ook zijn verlangen
naar een nieuwe toekomst. Opnieuw was het
stil. De oude vrouw overwoog de vraag van de
jongeman. Toen zei ze : “ ik voel jouw

ongeduld. Jouw ongeduld komt voort uit
onmacht! Jij zou het Rijk van God zelf tot
stand willen brengen,”

De jongeman voelde zich aangesproken in het
hart. Hij zei : “U raakt mij, als het in mijn
macht zou liggen zou ik dat willen. Maar die
macht bezit ik niet, noch in de politiek, noch
in de kerk. Ik voel me vaak een klein lichtje
dat nauwelijks wordt opgemerkt.

De oude vrouw kreeg tranen in haar ogen. Ze
zei : “Luister goed naar jezelf. Je zegt dat je
geen macht hebt. Je zegt dat je voelt als een
klein lichtje. Ga zorgvuldig om met jouw licht.
Het is kostbaar. Jouw licht kan duister
verlichten. Het kan het begin zijn van een
groter licht. “Is dat dan het rijk Gods?”, vroeg
de jongeman, die het bijna niet kon geloven?
‘Je raadt het’, zei de oude vrouw. ‘het Rijk van
God begint ook in jou. Jij kunt een licht zijn.
Je kunt groeien in menselijkheid en aandacht.
Je kunt groeien in genegenheid.
Menselijkheid, aandacht en genegenheid zijn
het Rijk van God!’

De woorden van de oude vrouw troffen de
jongeman diep en toen hij wegging voelde hij
nieuwe levensvreugde en nieuwe blijheid. Hij
wist dat het Rijk van God niet komt met macht
maar met weerloze liefde. Hij dacht aan de
woorden die hij las : het Rijk Gods is als een
mosterdzaadie, als je erin gelooft en het niet
verwaarloost dan groeit het, zelfs als je slaapt.

Bron: Kerk in tijden van Corona, Dirk Jan Steenbergen




COLLECTES EN GIFTEN

Collectes:

September 2020 € 823,43
Oktober 2020 € 341,16
November 2020 € 451,37
Giften:

September 2020

Jan en Joke Pijpelink € 200,00
November 2020

blanco € 24,00

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Op 28 oktober jl. is geboren Ginaizo Amalesi
Gabriél Elisa Hitijahubessy zoon van Jaira
Waisapy en Johanthan Hitijahubessy.

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR
EN DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Het Coronavirus (COVID-19) houdt de
samenleving behoorlijk in haar greep.
Afgelopen maandag 14 december heeft de
Nederlandse regering een nieuwe harde
lockdown aangekondigd. Van 15 december
tot in ieder geval 19 januari a.s. gelden er
nieuwe RIVM-maatregelen om de verdere
verspreiding van het Coronavirus te
beperken, dit heeft directe gevolgen voor het
kerkelijk leven.

De GKPM vindt het belangrijk om haar
verantwoordelijkheid te nemen, vandaar deze
niet eenvoudige beslissing, zeker in deze tijd
dat Kerst en Oud & Nieuw voor de deur
staan.

Per direct tot 19 januari a.s.

zijn alle diensten (op zondag én op
Kerstavond (24 december), Eerste
Kerstdag (25 december),
Oudejaarsavond (31 december) en
Nieuwjaarsdag (1 januari) en kerkelijke

activiteiten geannuleerd en zullen dus
geen doorgang vinden!

Wij zullen de geannuleerde diensten in
samenwerking met de verschillende
predikanten vervangen door online diensten
zoals u dat van ons gewend was in de lock
down eerder dit jaar. Hierover wordt u per
mail, via de website of Facebook
geinformeerd.

Uiteraard betreuren wij het dat, juist in deze
periode van Kerst en Oud & Nieuw, de
diensten geen doorgang kunnen vinden,
maar gezien de recente ontwikkelingen was
geen andere keuze mogelijk. Wij rekenen op
uw begrip hiervoor.

Pastorale ondersteuning

Mocht u behoefte hebben aan pastorale
ondersteuning, dan kunt u contact opnemen
met onze ouderling, mevrouw Joyce
Latupasinalo via info@gkpm.nl of 0118 — 43
03 85. We kunnen dan overleggen in welke
vorm er pastorale ondersteuning gegeven
kan worden, rekening houdend met de RIVM-
richtlijnen rondom het Corona-virus.

Collecte / giften

Nu de kerkdiensten voor de komende tijd niet
doorgaan, is het niet mogelijk om contant
collectegeld te geven of giften te doneren.
Mocht u in de komende tijd collectegeld willen
geven of giften willen doneren, dan
verzoeken wij u uw bijdrage over te maken op
rekeningnummer NL69 ABNA 0875 2858 99
0.v.v. collecte of gift. Bij voorbaat dank voor
uw bijdrage!

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd. Mocht u naar aanleiding
hiervan nog vragen en/of opmerkingen

hebben, dan kunt u contact opnemen met
een van de kerkenraadsleden.

Laten we goed op onszelf en elkaar passen
en deze periode biddend en in vertrouwen
tegemoet gaan.


mailto:info@gkpm.nl

In deze moeilijke periode wensen wij u kracht,

hoop, vertrouwen en Gods zegen toe.

Het kerkbestuur en de kerkenraad van de
GKPM

Catechisatie

Met het oog op de catechisatie, kunnen
nieuwe catechisanten aanvang 2021 worden
aangemeld.

Algemene ledenvergadering

Vanwege de corona lockdown heeft de
algemene ledenvergadering van 2019 en
2020 niet kunnen plaatsvinden. Die zullen 1 x
in 2021 worden gehouden.

Nader bericht volgt.

Kleurplaten.eu

VRIWILLIGERS GEZOCHT

Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen)
om te helpen bij bijzondere diensten. Denk
hierbij aan het klaarzetten en weer opruimen
van extra stoelen en helpen met serveren van
koffie/thee bij een vertroostings- en
uitvaartdienst, het versieren van de kerk en
kerstboom met kerst etc.

Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong.

DEELNAME AVONDMAAL

Indien men wil deelnemen aan het
avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft
deelgenomen, dient men dit tijdig door te
geven aan één van de kerkenraadsleden.

God’s Woord * Zijn groots gebaar * Hij is er, alle

dagen

Ook in het nieuwe jaar
Wij wensen u gezegende dagen toe en een voorspoedig
nieuwjaar

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk
15 maart 2021 inleveren bij:

Mevr. M. de Jong - Talahatu
Banckertstraat 27
4371 BP Koudekerke



de_jongjozef@hotmail.com



