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welkom - bemoediging - groet

Namens het bestuur en kerkraad van GKPM, heten we de hele
gemeente thuis, een hele goede middag en welkom in deze
online-dienst van GKPM vandaag. Wij wensen u allen een
gezegende dienst toe.

Daarom verzoeken wij de gemeente om samen het openingslied
te zingen of te luisteren met het titel "BILA ENGKAU TAK
BESERTAKU"” gezongen door Welyar Kauntu.

OPENINGSLIED

“BILA ENGKAU TAK BESERTAKU”

Bila Engkau tak besertaku
Kutak mau berjalan
Kuperlu Tuhan pimpin langkahku
Dengan kasih karunia-Mu

Pimpin langkahku setiap waktu
Berjalan dalam roh-Mu
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
Dan berjalanlah denganku

Bila Engkau tak besertaku
Kutak mau berjalan
Kuperlu Tuhan pimpin langkahku
Dengan kasih karunia-Mu

Pimpin langkahku setiap waktu
Berjalan dalam Roh-Mu
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
Dan berjalanlah denganku
(3X)

VOTUM en GROET

De dienst van vandaag staat in de naam van de Drie-enige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.



Genade en vrede van onze Here Jezus Christus zij met u allen.
Amen!

Als openingstekst, lees ik u uit Marcus hoofdstuk 1 vers 17, deze
worden:

17 Jezus zei tegen hen:
‘Kom, volg mij!
Ik zal van jullie vissers
van mensen maken.’

Marcus 1 vers 17... Openingstekst

( Luisteren we dan nu naar de volgende lied van Herlin Pirena
“"SUARA YESUS KUDENGAR" )

“SUARA YESUS KUDENGAR”

( Herlin Pirena )

Suara Yesus ku dengar,
Hai, mari yang penat,
serahkanlah kepada-Ku,
bebanmu yang berat
Kepada Yesus, Tuhanku,
‘ku datang berserah;
Jiwaku yang letih lesu
Dibuat-Nya lega.

GEBED VOOR DE LEZING en OVERDENKING

En ons schriftlezing voor vandaag, lezen en horen wij, uit Marcus
1 de verzen 14 tot en met 20.

Maar laten wij Gods aangezicht naderen en Hem bidden dat Zijn
Geest ons mogen leiden in het horen en verstand van Zijn Woord.
Laat ons bidden:

Heer, onze God,
Vandaag is de eerste zondag van het nieuwjaar 2021.



Wij danken U, dat U ons samengebracht hebt via deze
onlinedienst, in uw tegenwoordigheid, om ons uw liefde te
openbaren, en ons te onderwijzen, aangaande uw wil. Breng alle
andere stemmen, in ons tot zwijgen, opdat wij alleen uw Woord
horen. Open door uw heilige Geest, ons verstand en ons hart voor
uw waarheid. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen!

Schriftlezing: Marcus 1 : 14 - 20

De schriftlezing vandaag is uit het evangelie volgens Marcus hoofdstuk 1 de
verzen 14 tot en met 20, die als volgt luidt:

14 Nadat Johannes gevangen was genomen,
ging Jezus naar Galilea,
waar hij Gods goede nieuws verkondigde.

15 Dit was wat hij zei:

‘De tijd is aangebroken,
het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht geloof

aan dit goede nieuws.’

16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep,
zag hij Simon en Andreas,
de broer van Simon,
die hun netten uitwierpen in het meer;
het waren vissers.

17 Jezus zei tegen hen:
‘Kom, volg mij!
Ik zal van jullie vissers
van mensen maken.’

18 Meteen lieten ze hun netten achter
en volgden hem.

19 Iets verderop zag hij Jakobus,
de zoon van Zebededs,
en zijn broer Johannes,



die in hun boot bezig waren
met het herstellen van de netten,

20 en direct riep hij hen.
Ze lieten hun vader Zebedels
met de dagloners achter
in de boot en volgden hem.

Aldus het Woord van de Heer. Lof zij U Christus, Halleluja

OVERDENKING

“KOM, VOLG MIJ OM TE VERKONDIGEN DAT HET
KONINKRIJK VAN GOD IS NABIJ”

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea,
om Zijn bediening uit te breiden en ontmoette Hij mensen die
willen meedoen aan de uitbreiding van Zijn bediening. Jezus
leverde ook een boodschap van bekering als een belangrijke doel
van zijn leer die de harten, geesten en menselijke plannen zal
beheersen. Zo begint Jezus Zijn oproep. Deze methode kan
gebruikt worden als een nieuwe manier om Gods plan te
vervullen. In vergelijking met het vermogen van de kerk van
vandaag, die relatief kunnen werken via telefoon, fax, e-mail,
radio, televisie, Media sosiaal en andere communicatie
technologieén, moet de ontwikkeling van Gods dienst wijdverbreid
zijn die we kunnen doen in deze wereld. Maar de interkerkelijke
netwerken bestaat er niet (onzichtbaar). Iedereen doet op hun
eigen manier en heeft de aanwezigheid van Jezus in het midden
van Zijn volk niet verhelderen/openbaren. Dat wil zeggen, op
welke manier gaan we het Evangelie prediken en Gods bediening
samen uit breiden, dan zal God in ons midden zijn zodat de
vreugde en vrede zal gebeuren op aarde of in de wereld.



Misschien kunnen wij vragen, of we het gevoel hebben dat Gods
bediening een kleine taak of een grote taak is? Het kom vaak voor
in de geschiedenis van onze bediening, om Zijn roeping te maken
niet als één van de belangrijkste thema of misschien kunnen we
het doel verloren hebben waar te beginnen en te beginnen met
wat op Zijn oproep. Zelfs het is zo tragisch, dat we vaak onze
eigen welvaart voor op stellen in plaats van Gods welvaart.

Naast het overbrengen van de boodschap van bekering, Jezus
vertelt ons om in het evangelie te geloven. Hoewel de bekering
niet zo perfect is gelopen, verkondigde Jezus steeds het Evangelie
als een nieuws van vreugde, als een nieuwe richting voor mensen
die in Hem geloven. De volgende vraag zou kunnen zijn, in het
kader van de economische, sociale, politieke op dit moment,
welke soort boodschap van bekering is noodzakelijk om een nieuw
leven in het midden van de wereld te creéren of te hebben.
Kunnen wij als Christenen samen met onze andere broeders het
goed nieuws en de boodschap van bekering ontvangen als een
uitnodiging om te leven in de genade met Jezus?

Toen Jezus zag dat Simon en Andreas aan het vissen waren, zag
Hij het potentie (vermogen) van de twee van hen als een
potentieel die het mogelijk maakt voor de ontwikkeling van het
koninkrijk van God. Blijkbaar kijkt Jezus niet alleen naar de
persoon, maar Hij zag het net als een middel om mensen op te
roepen in Zijn koninkrijk. Dus, dat wil niet zeggen dat een groot
aantal plaatsen en de hulpmiddelen die beschikbaar zijn in de
waarheid van het Evangelie, dat we vaak niet kunnen zien, maar
eigenlijk is het potentieel voor de ontwikkeling van het koninkrijk
van God. Misschien zijn onze ogen altijd aangetrokken tot dingen
die zichtbaar lijken voor het oog, maar heeft het gevoel niet voor
dingen dat meer waard is.



Simon en Andreas zijn niet genoemd in de eerste plaats om de
theologie studie te studeren of pastorale cursus te volgen, maar
vissers van mensen te zijn. Want voor Jezus, onze roeping is om
zielen te winnen. Want het eerste doel van de kerk, moeten we
terug gaan naar de basis zoals aanvaard door Simon en Andreas.
Het eerste doel is niet uit te stellen naar de tweede of derde doel.
Hoewel wij een nieuwe bestemming zullen hebben, dient te
worden vastgesteld op basis van de kracht en de geest van God.
Zo niet, dan zou de kerk nooit meer ergens te verplaatsen is.

Bovendien, kreeg Jakobus en Johannes ook een oproep van Jezus.
Alle 'discipelen’ van Jezus lieten alles achter: zijn boot, zijn
familie, zijn huis, zijn boerderij. Ze hebben besloten om
permanent een discipel van Jezus te zijn. Ze verheugen zich dat
het ‘loon' zeer groot is. Ze zijn niet "arm, hoewel al hun
bezittingen heeft achter gelaten. We hebben de hoop en in staat
is om dingen te maken dat niet afhankelijk van onze eigen norm,
maar geheel afhankelijk van God die ons roept en alleen voor
Hem werken.

Jezus heeft Zijn bloed als offer uitgegoten om ons recht
verschaffen in zijn ogen. Het leven van Jezus is perfect, terwijl wij
niet in staat zijn om dit te doen. In onze lezing, wil Jezus met ons
praten en wij tot Hem spreken. Jezus wil dat we goede dingen
doen. We moeten blijven zoeken naar de betekenis van Zijn
roeping door reflectie en dialoog met anderen die het niet
begrijpen over Zijn roeping. Amen!

(voordat wij verder gaan met voorbede luisteren wij eerst de
volgende lied “"S'PERTI RUSA” uit Album Jazzy Worship door
Vita)

“S’PERTI RUSA"”



S’perti rusa merindukan air
Begitulah jiwaku merindukan Engkau
Ku berharap hanya kepada-Mu
Kusembah Kau Allahku
Tuhan dan Rajaku

Kaulah sungai kehidupanku
Yang mengalir segar kan jiwaku
Engkau Yesus pengharapanku
Kusembah Kau dengan
segenap hatiku

Kuberharap hanya kepada-Mu
Kusembah Kau Allahku
Tuhan dan Rajaku

Kaulah sungai kehidupanku
Yang mengalir segarkan jiwaku
Engkau Yesus pengharapanku
Kusembah Kau dengan
Segenap hatiku

Gebeden ( dankgebed - voorbeden )

Broeders en zusters,
Bidden wij tot God, die wil dat wij leven én gelukkig zijn.
Dit keer do ik het in het Indonesisch.

Kita berdoa:

Terima kasih dan puji syukur kami kepada-Mu, ya Tuhan karena
berkat kasih dan karunia-Mu yang selalu menyertai kami
sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kebaktian awal tahun
yang merupakan kesempatan bagi kami di minggu pertama tahun
2021 dan merasakan betapa besar kasih-Mu bagi kami.
Sebagaimana Tuhan bersama-sama kami tahun 2020, kami pun



percaya kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam
tahun 2021 ini.

Kami berdoa untuk negara-negara di dunia. Tuhan yang telah
menunjuk pemimpin-pemimpin negara masing-masing, biarlah
Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan mereka
pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hanya melakukan apa
yang baik di mata Tuhan. Anak-anak-Mu yang ditempatkan Tuhan
dalam pemerintahan masing-masing, pakailah mereka menjadi
alat untuk kesaksian nama-Mu saja.

Begitu juga gereja-Mu di seluruh dunia juga GKPM, biarlah
menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan. BP dan BM GKPM, jadi
kan mereka pelayan-pelayan yang berhati hamba yang selalu
mendekatkan diri kepada Tuhan.

Kami juga mendoakan jemaat-Mu dan warga jemaat-Mu di
tempat ini. Yang mengalami kehilangan di tahun 2020 ini.
Kehilangan orang-orang yang dikasihi, teristimewa yang berada
jauh dari mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan menjagai
mereka dan kami. Kuatkan mereka yang menghadapi rasa
kehilangan ini, dengan mengimani bahwa mereka telah bersama-
sama Tuhan di Taman Firdaus.

Juga bagi mereka yang kehilangan materi, kehilangan
pekerjaan, usaha yang harus ditutup karena pengaruh dari
Covid-19 yang melanda dunia. Ajari kami untuk selalu bersukacita
dengan apa yang kami miliki dan setiap keadaan yang sedang
kami hadapi, kami percaya dan kami tahu Tuhan selalu punya
rencana terindah bagi setiap kami.

Demikian juga dengan anak-anak kami, yang adalah titipan
Tuhan dalam hidup yang menjadi tanggung jawab kami. Berilah
kami kemauan dan kemampuan untuk membesarkan mereka di
dalam nama-Mu. Membawa mereka tumbuh dan berkembang,



baik jasmani maupun rohani, mental spiritual, agar menjadi anak-
anak yang takut akan Tuhan. Jadikan anak-anak kami berguna
bagi Tuhan, bagi orang tua, bagi bangsa dan negara.

Bagi mereka yang mencari pekerjaan, ajarilah kami untuk
mengimani bahwa bekerja adalah juga bagian dari ibadah. Oleh
sebab itu sangat dibutuhkan kesungguhan dalam meminta agar
Tuhan mengarahkan kami mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
Biarlah kami juga dapat menjadi saksi-Mu di tempat pekerjaan
kami. Dan biarlah kami semua baik yang sudah bekerja, yang
belum dan yang sudah tidak bekerja lagi bersaksi tentang Tuhan
dalam kehidupan kami.

Demikian juga yang sedang menempuh pendidikan, Tuhan
memberikan kecerdasan, kepandaian dan kepintaran dalam
menerima pengajaran agar semakin berhikmat dalam menjalani
kehidupan.

Kami berdoa juga untuk masalah-masalah yang terjadi antara
kami seperti perselisihan yang belum bisa dituntaskan dengan
perdamaian, baik dalam keluarga, rekan kerja ataupun vyang
lainnya.

Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang terbuang,
teraniaya, terjerat kemiskinan, terpinggirkan, patah hati dan
terluka, dan kami tidak sanggup meraih mereka dengan kasih-
Mu. Sadarkan kami bahwa kami semua adalah pelayan-Mu dalam
setiap keberadaan kami. Ampuni kami untuk ketidakmampuan
kami, kegagalan kami, ketidak berdayaan kami melayani-Mu
sehingga menyedihkan hati Tuhan.

Tuhan telah bersama-sama dengan kami sepanjang tahun
2020 dan kami mohon Tuhan tetap bersama kami sepanjang
tahun berkat Tuhan tahun2021 dengan beriman teguh dan



optimis meyakini bahwa penyertaan-Mu akan memampukan kami
melakukan yang terbaik dalam hidup kami.

Ada begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan yang kami
dengar dan lihat belakangan ini tentang prediksi-prediksi tahun
2021. Krisis ekonomi global, yang berpotensi menimbulkan
gangguan dan ancaman ketidakstabilan keamanan lainnya.
Jangan biarkan kami terjebak dalam ketakutan itu, sehingga kami
melupakan bahwa Tuhan juga menyediakan berkat di balik semua
itu.

Ya Tuhan tolong umat-Mu di seluruh dunia dengan rencana
masing-masing pemerintah dalam memberikan vaksinasi
terhadap Covid-19. Tuhan saja yang dapat menghalangi semua ini
teristimewa pengaruh yang tidak baik dari vaksin yang akan
diberikan. Jauhkan kami dari segala bencana apa pun, namun
kuatkan kami bila harus menghadapinya sebagaimana juga
cobaan lainnya. Apalah arti setiap krisis bila dibandingkan dengan
Yesus Kristus? Dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau.
Mampu kan kami menjalani hari-hari yang akan datang.

Berkati kami untuk setiap pekerjaan kami, dan mampu kan
kami untuk melakukan yang terbaik bagi semua yang telah Tuhan
berkati.

Inilah kami anak-anak-Mu. Bentuklah kami seturut kehendak-
Mu. Berikan kami kemampuan dan kepekaan mengetahui apa
yang menjadi kehendak-Mu Bapa, melaksanakan dengan iman
yang sungguh. Biarlah kami taat dan tunduk pada pimpinan
Tuhan.

Terima kasih Bapa dan ampunilah dosa-dosa kami agar tidak
menjadi penghalang bagi berkat dan kasih karunia yang Tuhan
anugerahkan kepada kami. Di dalam Nama Anak-Mu Tuhan Yesus
Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin!



SLOTLIED

Als slotlied, zingen of luisteren we naar een lied “S’'LAMAT DI
TANGAN YESUS” uit het album van Victor Hutabarat.

S’lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya;
dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Lagu merdu malaikat olehku terdengar
dari neg’ri mulia: damai sejahtera
S’lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya

dalam teduh kasih-Nya aku bahagia

Yesus, Perlindunganku, t'lah mati bagiku;
Pada-Nya ‘ku percaya: Yesus kekal teguh.
Biar bertabah hati ‘ku menantikan-Nya
sampai hari-Nya tiba dan fajar merekah.
Yesus, Perlindunganku, t'lah mati bagiku;
Pada-Nya ‘ku percaya: Yesus kekal teguh.

S’lamat di tangan Yesus, aku tent'ram penuh;
dosa pun dan cobaan jauh dari diriku.
Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap;
goda dan air mata akan seg’ra lenyap.
S’lamat di tangan Yesus, aku tent'ram penuh;
dosa pun dan cobaan jauh dari diriku.

ZEGEN

Verheft uw harten en gedachten tot God en ontvangt daarbij Zijn
zegen: De genade en vrede van onze Jezus Christus en de liefde
Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u vandaag
en voor altijd met ons allen. Amen!

Hebt allen een gelukkig Nieuwjaar, gezond 2021 en
gezegende week.



