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Voordat we verder gaan met de dienst zingen of luisteren we eerst naar een 
lied  “Muliakan Allah Bapa” vanuit Kidung Jemaat 242 : 1.


OPENINGSLIED


KJ. 242 : 1 – “Muliakan Allah Bapa”

Muliakan Allah Bapa, muliakan Put’ra-Nya,


Muliakan Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa!

Haleluya, puji Dia kini dan selamanya!


Van harte welkom

Moge wij Gods aangezicht naderen 

door Hem aan te roepen.

Laten wij deze dienst beginnen


VOTUM en GROET

Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken Zijner 
handen.


Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus. 
Amen.


Als openingstekst lees ik u uit 1 Petrus 1 : 21, deze woorden: 


“Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en 
Hem laat delen in Zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God”.


1 Petrus 1 : 21… Openingstekst


GEBED VOOR DE LEZING en OVERDENKING

En ons schriftlezing voor vandaag, lezen en horen wij, uit het Evangelie 
volgens Handelingen 2 : 1 – 13. 


Maar laten wij Gods aangezicht naderen en Hem bidden dat Zijn Geest ons 
mogen leiden in het horen en verstand van Zijn Woord. Laat ons bidden:




Barmhartige God, bij het viering van Pinksterfeest vandaag, bidden wij U: 
neig uw oor tot onze gebeden en verlicht onze harten door uw Heilige 
Geest, ons aansporen om Zijn woorden te verstaan en Zijn daden te doen. 
Geef ons Uw kracht om daarvan te getuigen. Dit vragen wij U door Jezus 
die altijd met ons is. Amen!


BIJBELLEZING: Handelingen 2 : 1 - 13

Handelingen van de apostelen hoofdstock 2 de verzen 1 tot en met 13, 
deze woorden:


1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.

2	 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,

4	 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon 
te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 
ieder volk op aarde.

6	 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in 
verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen 
taal hoorde spreken.

7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeёrs die daar spreken?

8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 

9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamiё, Judea en 
Kappadociё, mensen uit Pontus en Asia,

10 Frygiё en Pamfyliё, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libiё, en ook 
Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben,



11  Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabiё – wij allen horen hen in 
onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat 
heeft dit toch te betekenen?’

13	 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
Aldus het Woord van de Heer. Lof zij U Christus!


Verder luisteren we eerst naar een lied  “Jadilah Tuhan, Kehendak-Mu” 
vanuit Nyanyikanlah Kidung Baru 14 : 1 en 2.


Jadilah Tuhan kehendak-Mu  
Kaulah penjunan, ku tanahnya  

Bentuklah aku sesuka-Mu  
'Kan kunantikan dan berserah  

Ooh-ooh


Jadilah Tuhan kehendak-Mu  
Tiliklah aku dan ujilah  
Sucikan hati pikiranku  

Dan di depan-Mu kumenyembah  
Ho-oo, Yesus


OVERDENKING

“GEZEGEND OMDAT VERVULD MET DE HEILIGE GEEST”

( Is het thema van deze dienst )

Broeders en zusters in de liefde van Jezus Christus,


Pinksteren betekent de vijftigste dag, herdenking van de uitstorting van de 
Heilige Geest. 50 dagen na de opstanding van de Here Jezus, of de 10 dag 
na Zijn hemelvaart. Weliswaar Pinksteren is een feest van dankbaarheid 
van de Joden, waar Gods uitverkoren volk uit verschillende plaatsen 
verzameld in Jeruzalem om te vieren (Leviticus 23:15-21). In dit geval werd 
de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest door God vervuld aan de 
discipelen die op Hem wachtten (Handelingen 1:12-14).




Er zijn aantal dingen die wij zullen overdenken, met als doel dat gelovigen, 
ook de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest altijd worden 
opgevuld door Hem in ons leven.


Ten eerste: Het begrip van “vervuld met de Heilige Geest”
Vers 1-3 verklaart de gebeurtenis die plaatsvonden op de dag van 

Pinksteren, toen de gelovigen verzamelen op een plaats. De aanwezigheid 
van de Heilige Geest wordt getekend als een geluid uit de hemel als van 
een hevige windvlaag, en een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En in vers 4 verklaart 
bovennatuurlijke gebeurtenis, namelijk de apostelen kunnen spreken in 
andere talen zoals de Geest aan hen gegeven heeft omdat ze "vervuld met 
de Heilige Geest".


Vervuld met de Heilige Geest is een teken van Gods aanwezigheid met 
de gelovigen, zonder beperking te hebben door ruimte en tijd. De gelovige 
komt met periode van de "genade", waarin de Heilige Geest, die God zelf 
is, blijft in de gelovige. Vervuld met de Heilige Geest betekent geregeld, 
gecontroleerd of geleid worden door de Heilige Geest. De vraag die gesteld 
worden is "hoe de gelovigen van vandaag gevuld worden met de Heilige 
Geest?" Het antwoord is wanneer iemand "gelooft" in Jezus, door het 
openen van je hart en Jezus uitnodigen als persoonlijke Heer en Verlosser, 
dan zal de Heilige Geest zijn leven regelen, beheersen en leiden.


Verschijnselen die zich op dit moment afspeelt is, dat veel mensen die 
streven naar bovennatuurlijke gebeurtenissen als een teken van de volheid 
van de Heilige Geest in plaats van begrip van de natuur en ervaar de 
volheid van de Heilige Geest zelf. Terwijl de kern van vervullen met de 
Heilige Geest is, het leven wordt geleid door de Heilige Geest, als een 
wedergeboren en wandelen met God.


Ten tweede: Karakteristiek van “vervuld met de Heilige Geest” 
De gelovige die gevuld met de Heilige Geest werd de eerste kerk met 

een manier van leven die geleid en gecontroleerd door de Heilige Geest 
(Hand. 2:41-47).

Er zijn drie dingen die kenmerkend zijn van een persoon die gevuld is met 
de Heilige Geest, o.a.:




1. Volharden in de waarheid van Gods Woord.

"Volhardend" heeft een element van intensiteit en continuïteit. Dit 
betekent dat de gelovigen plezier hebben in het onderwijzen van Gods 
Woord. Ze leren en gehoorzamen.


2. Volharden in gebed.

Het toont het leven van intieme gemeenschap met God, omdat de Heilige 
Geest leidt een persoon over alle dingen om in de Heer te leven. De 
gelovige kan niet los worden gezien van het leven van zijn gebed; 
volharden, eendrachtig en bijeen zijn.


3. Leven niet voor zichzelf.

Het onderwijzen van Gods Woord is niet alleen op een intellectueel wijze, 
maar ook de kleuren geven in het leven van de eerste gemeente, zoals 
beschreven in Handelingen hoofdstuk 2 vers 44-45. Dit toont het leven 
van de gemeente, die niet alleen na te denken over zichzelf 
(egocentrisch), maar denk aan anderen, als een weerspiegeling van 
Gods liefde.


Ten derde:  De zegen voor iemand die “vervuld met de Heilige 
Geest”

Handelingen hoofdstuk 2:5-13 wijs aan over de zegen die ontvangen 
door een persoon vervuld met de Heilige Geest. Wonderbaarlijke dingen 
die gebeurd is, de leerlingen kunnen spreken in talen die ze nooit geleerd 
hebben, om de grote daden die God heeft gedaan uit te drukken. Let goed 
op hoe God de discipelen veranderd, die gedomineerd door angst, moedig 
zijn om te getuigen over God, zelfs Petrus durfde om het Evangelie over 
waarheid te verkondigde aan de Joden, die verzamelden zich op die tijd 
(Hand. 2:14-39).


Praten over zegen, het is niet alleen over de overvloed van de 
materiële of financiële, maar ook in spirituele overvloed. Als God ons 
gebruikt om Zijn getuige te zijn om Zijn wonderbaarlijke daden te vertellen 
aan de mensen rondom ons, dat is een zegen. Iemand die vervuld is met 
de Heilige Geest heeft vrede in zijn hart en een vurige geest te getuigen 
over de Heer.




In het geval van uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren) de 
gelovigen worden vervuld met de Heilige Geest, zodat ze de kracht 
ontvangen om Gods Woord te verkondigen en verrichtten vele tekenen en 
wonderen. Ze volharden in het gebed en in de leer van de apostelen en de 
veranderingen in het leven van egocentrisch (zelf centerend) naar 
theocentrisch (gericht op God).

De Heilige Geest geeft geestelijke gaven en de moed om te getuigen over 
de grote daden die God gedaan heeft.

Als gelovigen, laten we voortzetten met de volheid van de Heilige Geest in 
ons leven, zodat ons leven altijd gezegend worden door God. Amen!


VOORBEDE

Laat ons bidden:


God, God in Jezus Christus 
U bent de bron van ons leven  
We kwamen en zijn op dit moment dankbaar 
omdat U ons toestaat 
op dit moment en gelegenheid  
via sociale media  
Uw Woord tot uw volk te prediken.


Moge het woord van waarheid

die we kunnen lezen en horen

geef ons kracht om verder te gaan

en leer ons altijd

en bouwt altijd hoop op

in ons leven

te midden van levenssituaties,

uitdagingen, worstelingen en problemen

waarmee we vandaag worden geconfronteerd

en leer ons altijd dankbaar te zijn in alles.


We bidden en  
geef het leven van uw volk over, 
God, zegent de dagen van het leven van elk gezin, 
Zegent elk gezin met uw liefde  
zodat ze nog steeds een leven kunnen opbouwen  



elkaar aanvullen in zwakheden en sterke punten  
elkaar versterken en voor elkaar bidden  
tussen man en vrouw, ouders en kinderen
God zegent ook alle oude mensen, 
alle ouders die op hoge leeftijd zijn, 
Zegent hen die wonen samen met hun gezin  
en ook degenen bij bejaardenhuizen  
wilt U voor ze zorgen  
geeft ze kracht, vreugde en troost hen  
We bidden ook, Heer 
denk aan degenen die ziek zijn  
Zorgt voor ze, geeft ze kracht 
vrede en troost ze.


Heer, we bidden voor 

al het lijden en ziek (pijn), 

God geef hen kracht, 

ook al schaadt het hun kracht, 

maar wij geloven dat 

de levensverwachting niet kan ondermijnen, 

hun geloof en hoop worden alleen op U gelegd 

en geeft hen uw vreugde en kracht


We bidden ook 
voor ons leven elke dag  
wanneer we onze sociale afstand moeten bewaren  
we moeten ons thuis isoleren  
en konden niet onze dagelijks activiteiten 

doen zoals gewoonlijk 
en dat kan een impact hebben  
op de economie en ook verschillende dingen  
God wilt U ons zegenen en geeft ons kracht 
om de dagen van ons leven te leiden 

We bidden ook voor uw volk 
ze steeds leven en vertrouwen  
dat samen met de Heer Jezus 
niets is onmogelijk 



we kunnen ons alleen overgeven  
midden in dit moeilijke situatie te leven


God zegene uw kerk 
laat uw kerk een kerk zijn  
die steeds profetisch geluid uitte  
aan uw mensen  
zodat we meer van God houden  
en houd van dit leven  
de kerk die solider blijft 
met iedereen 


we leggen ons leven in uw handen  
Heer begeleid en behoede ons. 
Dank U Heer voor dit uur 
Dank U Heer voor uw Woord  
Dank U Heer voor uw barmhartigheid  
en verschillende dingen die God toestaat 
gebeurde in ons leven  
vergeef onze zonden. 

Heer dit is ons gebed, 

ons verzoek en onze strijd  
dit alles vragen we in de naam van  
Jezus Christus, onze levende redder

Amen


SLOTLIED


Het slotlied “Besar Anugerah-Mu”
Ku ada sebagai mana ku ada 

Berdiri menghadap tahta Mu Bapa 

semua karna AnugrahMu 
Yang t'lah s'lamat kan ku, 

Ku hidup dalam s’gala kelimpahan 

ku layak untuk melayani Tuhan 


semua karna AnugrahMu tercurah bagiku 
Besar AnugrahMu, Berlimpah kasihMu 



Semakin hari s'makin bertambah besar AnugrahMu 
Ku hidup dalam segala kelimpahan 


kulayak untuk melayaniTuhan 

semua karna AnugrahMu, Tercurah bagiku 

Besar AnugrahMu berlimpah kasihmu 

semakin hari s'makin bertambah…


Besar AnugerahMu (2X)

ZEGEN

Dat God zegen met u allen mogen gaan

En dat Gods liefde u allen mogen omringen

Van Vader, Zoon en Heilige Geest 

Hebt allen een gezegende Pinksterdag. Amen!


