THEMA

Kerstboodschap 2021:
“Hoe diep ook het duister ...”

Opnieuw vieren we Kerst dit jaar in coronatijd.
Ook dit jaar moeten we, helaas, de
kerstvieringen weer aanpassen. En ook thuis
worden we beperkt in het vieren van het
kerstfeest. We worden er allemaal een beetje
somber van. Als we niet oppassen bederft het
de vreugde van het kerstfeest.

En het is niet alleen het voortwoekeren van
het coronavirus dat ons somber kan
stemmen. Er zijn veel dingen in de wereld die
ons somber kunnen maken: denk alleen al
aan de zorgen over het klimaat.

Een van de dingen die dit alles zo zwaar
maakt is het ontbreken van perspectief. Juist
dit perspectief missen velen bij de
coronapersconferenties van het kabinet. Juist
het ontbreken van perspectief maakt het voor
velen die zich met hart en ziel inzetten voor
het klimaat zo zwaar.

Zonder perspectief wordt het leven
uitzichtloos. Wat heeft het nog voor zin om te
geloven, om je ergens voor in te zetten als je
niet weet of het iets uithaalt? Als er geen
hoopvol perspectief is?

In de afgelopen weken hebben we in

de adventskalender elke dag een stukje
gelezen uit het laatste bijbelboek. Midden in
dit bijbelboek, in hoofdstuk 12, staat een
fascinerend visioen over een barende vrouw.
Terwijl ze het uitschreeuwt vanwege haar
weeén en barensnood verschijnt er een
afschrikwekkende rode draak die, zodra de
vrouw gebaard heeft, haar kind wil verslinden.
Het kind wordt gered door de hemel. Maar de
vrouw moet de woestijn in viuchten voor haar
leven. De draak wordt op de aarde gegooid,
met alle gevolgen van dien ...

Is er nog perspectief in deze nachtmerrie?
Wis en waarachtig! Het boek Openbaring is
het boek van het perspectief: van U is de
toekomst!

Midden in het visioen van hoofdstuk 12 gloort
perspectief. Plotseling klinkt er uit de hemel
een stem die zegt dat de macht en het
koningschap van onze God en de
heerschappij van zijn Messias werkelijkheid
zijn geworden. (vs 10).

De toekomst is aan God. Het kerstkind staat
daar garant voor. Hij deelt ons leven, tot in de
dood. Sytze de Vries heeft dat prachtig
verwoord:

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan
kracht! (Lied 503:4, Sytze de Vries)

Ik wens je, ondanks alles, gezegende
kerstdagen, vol perspectief!

(Boodschap van ds. René de Reuver,
Protestantse Kerk)

Bron: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/kerstboodschap-2021-
scriba-ds-rene-de-reuver-hoe-diep-ook-het-duister/
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COLLECTES EN GIFTEN

Collectes

september € 548,75
oktober € 548,20
november € 356,48
Giften

oktober blanco € 50,00

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Begin oktober jl. is er een dankbrief
ontvangen van fam. Pentury-Purimahua.

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR
EN DE KERKENRAAD

Zoals de meesten van u wel weten, heeft de
overheid onlangs een harde lockdown
aangekondigd vanwege de pandemie.

We hebben de afgelopen weken enorm
geworsteld met de beslissingen die we t.a.v.
de kerkdiensten moesten nemen. Maar
vanwege de lockdown die recent is
afgekondigd heeft het bestuur en de
kerkenraad besloten om alle diensten in de
kerk per direct te annuleren tot in ieder
geval 14 januari a.s.

Uiteraard betreuren wij dit, juist in deze
periode van Kerst en Oud & Nieuw, maar
gezien de recente ontwikkelingen zien wij
geen andere keuze. Wij rekenen op uw begrip
hiervoor.

Wij zullen de geannuleerde diensten in
samenwerking met de verschillende
predikanten vervangen door online
diensten zoals u dat van ons gewend was
in de lockdown eerder dit jaar. Hierover
word u per mail, via de website of
Facebook geinformeerd.

We beseffen dat van een ieder van ons veel
gevraagd wordt. Mocht u naar aanleiding
hiervan nog vragen en/of opmerkingen
hebben, dan kunt u contact opnemen met een
van de kerkenraadsleden.

Laten we goed op onszelf en elkaar passen
en deze periode biddend en in vertrouwen
tegemoet gaan.

In deze moeilijke periode wensen wij u kracht,
hoop, vertrouwen en Gods zegen toe.

Pastorale ondersteuning

Mocht u behoefte hebben aan pastorale
ondersteuning, dan kunt u contact opnemen
met onze ouderling, mevrouw Joyce
Latupasinalo via info@gkpm.nl of 0118 — 43
03 85. We kunnen dan overleggen in welke
vorm er pastorale ondersteuning gegeven kan
worden, rekening houdend met de RIVM-
richtlijnen rondom het Corona-virus.

Collecte/qgiften

Nu de kerkdiensten voor de komende tijd niet
doorgaan, is het niet mogelijk om contant
collectegeld te geven of giften te doneren.
Mocht u in de komende tijd collectegeld willen
geven of giften willen doneren, dan verzoeken
wij u uw bijdrage over te maken op
rekeningnummer NL69 ABNA 0875 2858 99
0.v.v. collecte of gift.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

VRIJWILLERS GEZOCHT

Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen)
om te helpen bij bijzondere diensten. Denk
hierbij aan het klaarzetten en weer opruimen
van extra stoelen en helpen met serveren van
koffie/thee bij een vertroostings- en
uitvaartdienst, het versieren van de kerk en
kerstboom etc. Zij kunnen zich melden bij
Mieke de Jong.

DEELNAME AVONDMAAL

Indien men wil deelnemen aan het avondmaal
en niet aan de voorbereiding heeft
deelgenomen, dient met dit tijdig door te
geven aan één van de kerkenraadsleden.
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Gezogende Kergt en aon Golukkig Nieswjaar

Sclamat Hari Natal
dan
Talhun Baru 2022

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk
15 maart 2022 inleveren bij:
Mevr. M. de Jong-Talahatu
Banckertstraat 27
4371 BP Koudekerke
de_jongjozef@hotmail.com
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