
 

Waarom is zingen zo belangrijk voor 

Christenen 

Die christenen met hun psalmen, gezangen 
en andere liederen. Alsof je door liedjes te 
zingen de wereld kan veranderen zeg. 
Daarnaast is er natuurlijk de vraag of God, als 
die al bestaat, zit te wachten op de muziek 
die wij mensen maken. Hij heeft wel andere 
dingen aan Zijn hoofd zou je denken. 

Misschien herken je jezelf in dat soort 
uitspraken. Misschien geloof je wel in God, 
maar doe je dat liever stilletjes vanbinnen, op 
je eigen manier. Maar toch, waarom is zingen 
zo belangrijk voor christenen? Sommige 
wereldreligies kennen wel bepaalde vormen 
van muziek of gezang ter meditatie, maar niet 
zozeer het zingen van liederen die dan ook 
nog eens ‘tot eer van Hem’ omhoog worden 
gestuurd. 

Bijbelse oproep 

Christenen zingen geestelijke liederen omdat 
de Bijbel daartoe oproept. Ja, dat is een 
eenvoudige reden, maar wel eentje die 
gelovigen zeer serieus nemen. In de Bijbel 
worden gelovigen opgeroepen om vervuld te 
worden met de Geest van God en niet met 
eten of drinken waarin losbandigheid is. Het is 
de bedoeling dat christenen als ze onder 
elkaar zijn ‘spreken’ met psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen. Het is de bedoeling 
dat ze voor de Here God zingen en Hem 
loven met hun hart. Hem loven is Hem eer 
brengen. 

En of dat zingen nu in rap tempo gaat of juist 
heel langzaam, doet er eigenlijk niet toe. Het 
belangrijkste is dat de klanken en woorden 
eer brengen aan God. Soms zijn het gebeden 
die gezongen worden, soms lofliederen, soms 
dankliederen en ja, soms feestliederen… als 
in een polonaise. Dat wordt in de Bijbel een 
reidans genoemd. 

Adoratie 

Zingen is zo belangrijk voor christenen omdat 
het de focus verlegt van de dagelijkse sores 
waar iedereen mee te maken heeft naar de 
goedheid en genade van God. Door voor  

 

 

Hem en tot Hem te zingen denk je niet meer 
aan jezelf, alleen nog maar aan Hem! 
Daarom kunnen mensen in vervoering raken 
door gezang en muziek. Ja, zeg je misschien, 
dat heb ik ook bij een popconcert. De vraag 
daarbij is dan wel naar wie je adoratie op zo’n 
moment uitgaat. 

Het zingen voor en tot God helpt mensen 
door moeilijke tijden heen, brengt genezing 
waar ziekte is en troost waar verdriet is. 
 
Psalmen 
 
Duizenden jaren geleden zongen gelovigen al 
tot God. De Bijbel (bibliotheek) bevat het boek 
Psalmen. Honderdvijftig verschillende 
liederen zijn er opgenomen in dat boek, 
allemaal tot eer van God. De 
schrijvers/dichters van die tijd riepen het 
steeds opnieuw uit: “Ik zal de HERE zingen, 
zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, 
zolang ik ben.” 

Door de eeuwen heen zijn die psalmen op 
muziek gezet en zelfs vandaag de dag nog 
maken muzikanten er moderne bewerkingen 
van. Het zingen voor en tot God helpt mensen 
door moeilijke tijden heen, brengt genezing 
waar ziekte is en troost waar verdriet is. 

Gods aanwezigheid 

Het allerbelangrijkste is dat God troont op 
de lofgezangen van Zijn kinderen. Met andere 
woorden, als christenen Hem eer en lof 
toezingen, is Hij daar, is Hij aanwezig. En dat, 
lieve mensen, is een heerlijke ervaring! 

Marja Verschoor-Meijers. 
Bron: Blog op ikzoekgod.nl 
 

 

THEMA   

https://www.bible.com/bible/1276/EPH.5.17-20.BB
https://www.bible.com/bible/1276/PSA.104.33.BB
https://www.bible.com/bible/1276/PSA.22.4.BB


 

COLLECTES EN GIFTEN  

  

Collectes  
juni  €   442,55 

juli   €  551,80 

augustus   €     459,15 
  

Giften  

juli blanco € 50,00 

augustus € 130,00 

  

 

NIEUWS UIT DE GEMEENTE  

 

Per abuis is de volgende mededeling niet 

vermeld in het vorige kerkblad: 

In mei jl. is dhr. Jack Sinay opgenomen 

geweest in het ziekenhuis. 

 

Dhr. Do Waisapy is op 18 augustus jl. in het 

ziekenhuis opgenomen en op 20 augustus jl. 

daaruit ontslagen.  

 

Tante Hannie de Queljoe is op 5 september 

jl. in het ziekenhuis opgenomen, van waar zij 

op 12 september jl. naar Ter Reede is 

overgebracht voor revalidatie. 

 

Dhr. Do Waisapy en tante Hannie de Queljoe 

hebben een fruitmand ontvangen. 

 

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR 

EN DE KERKENRAAD  

 

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 

besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) 

bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen 

mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende 

leden. 

OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLEZERS  

Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger 
indien onderling is geruild) zich 10 minuten  

 

voor aanvang van de dienst te melden in de 
consistorie. Dit om verwarring te voorkomen 
en duidelijkheid te scheppen bij de 
kerkenraad. 

VRIJWILLERS GEZOCHT  

Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) 

om te helpen bij bijzondere diensten. Denk 

hierbij aan het klaarzetten en weer opruimen 

van extra stoelen en helpen met serveren van 

koffie/thee bij een vertroostings- en 

uitvaartdienst, het versieren van de kerk en 

kerstboom etc. Zij kunnen zich melden bij 

Mieke de Jong.  

 

DEELNAME AVONDMAAL  

Indien men wil deelnemen aan het avondmaal 

en niet aan de voorbereiding heeft 

deelgenomen, dient met dit tijdig door te 

geven aan één van de kerkenraadsleden.  
  

Alle mutaties, zoals geboorte, 

adreswijziging, opzeggen lidmaatschap, 

aanmelden nieuwe gemeenteleden etc.  

richten aan de kerkenraad. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk: 
15 december 2022 inleveren bij: 

Mevr. M. de Jong - Talahatu 

Banckertstraat 27 4371 BP Koudekerke 

de_jongjozef@hotmail.com 


