
THEMA 

 

God komt naar ons toe: 4 teksten van 
HOOP EN VREDE 

We hebben een jaar achter de rug met veel 
beroering in de wereld: het coronavirus 
dat om zich heen greep en nog niet weg is. 
Zwarte mensen die laten horen dat zij niet 
minder zijn dan witte mensen. We lezen 
over steekpartijen, over onvrede en 
boosheid. Midden in dit gedruis vieren wij 
kerstfeest. Het feest van de geboorte van 
een kind, het feest van vrede. Vrede? 
Jazeker. Jezus was en is een teken van 
hoop en vrede en kan ons leven en de 
wereld veranderen. 
Misschien is het kerstverhaal je overbekend. 
Of ken je het helemaal niet, of is het wat 
weggezakt. Hoe dan ook: elke keer als je in 
het Nieuwe Testament leest over de geboorte 
van Jezus, kun je geraakt worden door de 
eenvoud van het verhaal. Een man en vrouw 
zijn op reis en dan wordt hun eerste kind 
geboren. Een jongetje. En hoewel elke 
geboorte bijzonder is, is dit tegelijk het 
gewone leven. Er worden dagelijks kinderen 
geboren. Toch gebeurt er volgens het 
kerstverhaal iets bijzonders ín dit alledaagse. 
Herders in het veld horen van engelen over 
Jezus’ geboorte en gaan op bezoek. Wijzen 
uit het oosten volgen een ster en komen bij 
het kind en zijn moeder. Wat heeft dit te 
betekenen? 

In het Oude Testament spreken verschillende 
profeten over een nieuwe toekomst waarin er 
recht en vrede op aarde zal zijn. Een 
bijzondere tijd waarin een afstammeling van 
David koning zal zijn. Geen gewone koning, 
maar een vredevorst. Toen Jezus volwassen 
werd en leerlingen kreeg, herkenden zij in 
Hem deze aangekondigde Messias. We lezen 
een paar teksten van deze profeten over 
deze Vredevorst. Waar kan Hij ons leven 
raken en verrijken? 

1. God met ons (Jesaja 7:14) 
De profeet Jesaja spreekt over een 
jonge vrouw die zwanger zal worden 
en een kind zal krijgen. Zij zal haar 
kind Immanuel noemen. Deze naam 
betekent: ‘God met ons’. Via dit kind 

kunnen wij met God in contact komen. 
‘De Heer zal u een teken geven’, staat 
er. Hij neemt het initiatief. Gods liefde 
komt naar ons toe in een kind. In het 
kleine, het gewone, het kwetsbare. 
Toen en nu. Een bijzondere, blijde 
boodschap! 

2. Dienend (Zacharia 9:9) 
Bij de profeet Zacharia is de nieuwe 
koning iemand die rechtvaardig, 
nederig en vriendelijk is. Een leider die 
niet uit is op macht en wapengekletter, 
maar die de mensen dient. Hij rijdt niet 
op een paard, maar op een jonge ezel. 
Zo reed ook Jezus Jeruzalem binnen. 
Hij nam het op voor mensen die buiten 
de boot vielen. Hij koos niet voor het 
recht van de sterkste, maar had oog 
voor de zwakkeren. Zo liet hij zien hoe 
God voor de kwetsbaren kiest. 

3. Krachtig (Micha 5:1-3) 
Micha vertelt dat er uit de kleine stad 
Betlehem een leider zal komen die het 
volk zal regeren. Een leider die goed 
voor de mensen zal zorgen zodat zij 
veilig kunnen wonen. Hij zal zijn kracht 
krijgen van God en aan Hem zullen de 
mensen zien hoe groot en machtig 
God is. Dit is precies wat Jezus’ leven 
zichtbaar maakt. Hij was vol aandacht 
en genas zieke mensen. Dat gebeurde 
toen, maar ook nu, en gebroken 
mensen kunnen geheeld worden door 
Gods liefde. 

4. Verlangen (Maleachi 3:1) 
Tot slot Maleachi. Hij spreekt over ‘de 
Heer naar wie jullie verlangen’. Tijdens 
advent, de periode voor Kerst, staat dit 
verlangen centraal. We zien uit naar 
een hoopvol teken. Naar licht in deze 
donkere dagen. Ook zien we uit naar 
licht in de wereld, en licht in ons 
persoonlijke leven, waarin het soms 
erg donker kan zijn. Wij verlangen naar 
Iemand die ons kent en ziet, die ons 
tot steun kan zijn. Via het kind in de 
kribbe en zijn weg hier op aarde komt 
God ons heel nabij. 

Kerst is een feest van hoop en vrede. Ook in 
onze tijd maakt God de beweging naar ons 
toe. De Wijzen uit het Oosten volgden het 
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teken van de ster en ontmoetten het Kind. 
Dat veranderde hun leven: zij gingen langs 
een andere weg weer naar huis. Letterlijk, 
omdat zij koning Herodes wilden ontlopen, 
die geen goede bedoelingen met Jezus had. 
Maar hun weg was ook anders omdat door de 
ontmoeting met Christus hun leven wezenlijk 
veranderd was. Als je openstaat voor Gods 
liefde, word je een ander mens. Gezegende 
kerstdagen! 
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COLLECTES EN GIFTEN 

 
Collectes:  
 
September 2022     € 346,45 
Oktober 2022            € 424,56 
November 2022 € 480,25   
  
 
Giften: 
 
Oktober 2022                            €   30,00 
 
 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 

 
Op 19 maart 2023 zal Ricardo Siwabessy 
belijdenis doen. Voorafgaand aan de 
belijdenis zal op zaterdag 11 maart om 11.00 
uur de periksa plaatsvinden. 
 
Op 23 september jl. is onze gemeentelid 
Ciska Siwabessy - de Rijke overleden te 
Goes. Op 29 september vond de uitvaart 
plaats in Kouderkerke, deze werd geleid door 
ds. Ruff. 
 
Sinds september zal er voortaan na elke 
13.00 uur dienst een gezellig samenzijn 
(‘koffiedrinken’) zijn, Charissa Lord en Bianca 
Siwabessy nemen de organisatie hiervan 
voor hun rekening. 
 
Op 20 september jl. heeft de kerkenraad 
Tante Hanny de Queljoe in verzorgingstehuis 
Ter Reede bezocht en een fruitmand bezorgd. 

Zondag 23 oktober jl. heeft het jaarlijks 
etentje voor de vrijwilligers van de kerk 
plaatsgevonden bij Tafelen in Middelburg. 
 
Op 6 november jl. heeft de kerkenraad een 
bezoek gebracht bij Tante Hanny de Queljoe 
en tante Ani Parinussa. 
 
Op 23 november jl. is Marjan Parinussa 
opgenomen geweest in het ADRZ te Goes. 
28 november mocht zij weer naar huis, 
waarna er namens de kerk een fruitmand is 
bezorgd. 
 

 
MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR 
EN DE KERKENRAAD 
 

Vanwege het aftreden van Michael Carbo en 
Angela Latuheru uit de beheercommissie 
hebben per heden twee leden zich 
beschikbaar gesteld voor de 
beheercommissie, nl. Jozef de Jong en 
Massaro Siwabessy. 

Graag willen we de collecte en de bijbellezing 
tijdens de dienst weer door de gemeente 
laten doen. Hier willen we in het nieuwe jaar 
weer mee starten. Mocht u interesse hebben, 
dan kunt u zich opgeven bij een van de 
kerkenraadsleden of een mailtje sturen 
naar info@gkpm.nl Hopelijk kunnen we 
rekenen op uw hulp! 

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) 
bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen 
mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende 
leden. 
 
OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLEZERS 
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger 
indien onderling is geruild) zich 10 minuten 
voor aanvang van de dienst te melden in de 
consistorie. 
Dit om verwarring te voorkomen en 
duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad. 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) 
om te helpen bij bijzondere diensten. 
Denk hierbij aan het klaarzetten en weer 
opruimen van extra stoelen en helpen met 
serveren van koffie/thee bij een vertroostings- 
en uitvaartdienst, het versieren van de kerk 
en kerstboom met kerst etc. 
Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong. 
 

DEELNAME AVONDMAAL 
Indien men wil deelnemen aan het 
avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft  
deelgenomen, dient men dit tijdig door te 
geven aan één van de kerkenraadsleden. 
 
Alle mutaties, zoals geboorte, 
adreswijziging, opzeggen lidmaatschap, 
aanmelden nieuwe gemeenteleden etc. 
richten aan de kerkenraad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk 
15 maart 2023 inleveren bij: 

 
Mevr. M. de Jong - Talahatu 

Banckertstraat 27 
4371 BP Koudekerke 

de_jongjozef@hotmail.com 



 

 
 
 
 

 
 

 


