
THEMA 

 

De doop 

Dopen is iemand onderdompelen in of 
besprenkelen met water. Op die manier wordt 
symbolisch uitgedrukt dat iemand ‘schoon 
gewassen’ wordt van zijn of haar zonden. Het 
water bij de doop verwijst naar het bloed van 
Jezus Christus. Zijn bloed wast onze zonden 
af zodat we rein zijn voor God. Bij de doop 
wordt de volgende bijbel tekst uitgesproken: 
“Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest.’ Deze zin komt uit  
Matteüs 28:19 waarin Christus zelf zijn 
leerlingen opdracht geeft te dopen. ‘Ga dus 
op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en 
hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb.’  

Johannes de Doper 
In het Oude testament lezen we al over 
reinigingsrituelen die als doel hadden om de 
gelovigen rein voor Goed te laten verschijnen. 
Als vreemdelingen – niet Joden – zich bij het 
volk van God wilden aansluiten, moesten ze 
na hun besnijdenis de ‘proselietendoop’ 
(bekeerlingendoop) ondergaan. 
In het Nieuwe Testament lezen we het 
verhaal van Johannes de Doper. Hij was een 
Joodse prediker en de voorloper van Jezus 
Christus. Johannes doopte mensen in de 
rivier de Jordaan. Ook Jezus wordt door hem 
gedoopt. Daar protesteerde Johannes tegen:  
“Ik zou door u gedoopt moeten worden, en 
dan komt U tot mij? ”Met zijn antwoord bracht 
Jezus het voor Matteüs zo belangrijke 
kernwoord gerechtigheid in het spel: ”Laat het 
nu maar gebeuren, want het is goed dat we 
op deze manier Gods gerechtigheid 
vervullen.’  
 
Jezus 
Heeft Jezus zelf gedoopt? In Johannes 3:22 
lezen we dat Jezus zelf doopte, maar vlak 
erna – in Johannes 4:2 – lezen we dat Hij dat 
zelf niet deed, maar dat zijn leerlingen dat 
deden. Daar gingen ze meer door, ook na 
Zijn Hemelvaart. Op de Pinksterdag, na de 
Hemelvaart van Jezus, werden zo’ n 
drieduizend mensen gedoopt. 

De apostel Paulus geeft in zijn brieven uitleg 
over doop. Hij vergelijkt de doop bijvoorbeeld 
met de begrafenis van een oude mens, 
waarna de nieuwe mens in Christus uit het 
‘watergraf’ opstaat (Romeinen 6:3-6). 
Ook zegt Paulus dat je tijdens de doop 
‘bekleed’ wordt met Christus (Galaten 3:27).  
Paulus maakt een vergelijking tussen doop 
en de doortocht van het volk Israël door de 
Schelfzee bij de uittocht uit Egypte  
(1 Korintiërs 10:1-2). 
De apostel Petrus vergelijkt de doop met het 
verhaal van de zondvloed. Noach en zijn 
gezin worden door het water heen gered en 
dat geldt ook voor mensen die door het water 
gedoopt worden (1 Petrus 1:23). 
 
Als kind of volwassene 
Wanneer wordt iemand gedoopt? Veel 
christenen vinden dat kinderen als baby 
gedoopt moeten worden. Immers, kinderen 
horen ook bij de kerk en dus bij Gods 
verbond. Deze christenen stellen dat de doop 
in plaats van de besnijdenis is gekomen. 
Joodse jongens worden als jonge baby 
besneden als teken dat ze bij het verbond 
van God horen. De besnijdenis – waar bij de 
voorhuid van een jongen weggesneden wordt 
– symboliseert het afsnijden van zonden. 
Omdat de doop hiervoor in de plaats komt  
(de afwassing van zonden), geldt dus dat ook 
voor baby’s van gelovige ouders. In het bijbel 
boek Handelingen is te lezen dat hele 
huishoudens – dus misschien ook wel 
kinderen- gedoopt werden. Dat wil overigens 
niet zeggen dat het schattige baby’tje zelf 
zulke grote zonden op zijn geweten heeft. Het 
gaat erom dat de baby onderdeel is van het 
menselijk geslacht dat schuldig ten opzichte 
van God staat. 
]Maar andere christenen zijn van mening dat 
iemand pas gedoopt mag worden als hij of zij 
zélf een keuze voor God heef gemaakt en zijn 
of haar zonden beleden heeft. Dat kun je van 
een klein kind niet verwachten. Daarom 
wachten zij hiermee tot iemand oud genoeg is 
om er zelf voor te kiezen. 
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COLLECTES EN GIFTEN 

 
Collectes:  
 
December 2022     € 857,27 
Januari 2023         € 567,90 
Februari 2023 € 420,27 
  
Giften: 
 
December 2022                            € 200,00 
 
 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 

 
In de afgelopen periode is er een fruitmand 
bezorgd bij Izak Siwabessy en Rachelle 
Waisapy. 
 
Op 7 maart jl. is Marjan Parinussa 
opgenomen geweest in het ziekenhuis te 
Roosendaal en 13 maart is zij ontslagen. 
 
Op zondag 23 april a.s. zal er een doopdienst 
plaatsvinden, Nara, Montana en Ezeiza Saya 
zullen tijdens deze dienst worden gedoopt. 
 

 
MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR 
EN DE KERKENRAAD 

Met ingang van maart jl. draagt Femke 
Siwabessy zorg voor het secretariaat. 

Ds. Hully en zijn vrouw ds. Lestuny zijn 
beiden op 15 januari jl. bevestigd als 
predikant in de Christus Koningkerk te Den 
Haag. 

Graag willen we de collecte en de bijbel 
lezing tijdens de dienst weer door de 
gemeente laten doen. Mocht u interesse 
hebben, dan kunt u zich opgeven bij een van 
de kerkenraadsleden of een mailtje sturen 

naar info@gkpm.nl Hopelijk kunnen we 
rekenen op uw hulp! 

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) 
bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen 
mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende 
leden. 
 
OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLEZERS 
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger 
indien onderling is geruild) zich 10 minuten 
voor aanvang van de dienst te melden in de 
consistorie. 
Dit om verwarring te voorkomen en 
duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad. 
 

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) 
om te helpen bij bijzondere diensten. 
Denk hierbij aan het klaarzetten en weer 
opruimen van extra stoelen en helpen met 
serveren van koffie/thee bij een vertroostings- 
en uitvaartdienst, het versieren van de kerk 
en kerstboom met kerst etc. 
Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong. 
 
DEELNAME AVONDMAAL 
Indien men wil deelnemen aan het 
avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft  
deelgenomen, dient men dit tijdig door te 
geven aan één van de kerkenraadsleden. 
 
Alle mutaties, zoals geboorte, 
adreswijziging, opzeggen lidmaatschap, 
aanmelden nieuwe gemeenteleden etc. 
richten aan de kerkenraad. 
 
Sekretariaat G.K.P.M. 
F.P.W. Siwabessy-Verhage 
tel. : 06-29296459 
email : femke-verhage1@msn.com 
 

 

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk 
15 juni 2023 inleveren bij: 

Mevr. M. de Jong - Talahatu 
Banckertstraat 27 

4371 BP Koudekerke 
de_jongjozef@hotmail.com 
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