
 

Genezing door God of door de dokter? 

Er zijn veel mensen die voor mij bidden. Er 

denken ook veel mensen aan mij. En de 

dokters. Zij doen ook wat ze kunnen. “Als ik 

beter word, hoe weet ik nu wat van God is en 

wat van de dokter?” Deze vraag stelde onze 

zoon ’s avonds laat in het ziekenhuis. Vlak 

voordat we de uitslag kregen van een 

belangrijke scan. 

Eind vorig jaar werd bij onze zoon van 15 jaar 
oud botkanker geconstateerd. Hierna begon 
een intensief traject van behandeling met 
chemotherapie. Al snel bleek dat de chemo’s 
niet aansloegen, waardoor het onderbeen van 
onze zoon geamputeerd moest worden. 

Uitzaaiingen 
Op de eerste scan na de operatie waren 
uitzaaiingen op de longen zichtbaar. Er werd 
gestart met een andere chemo. We begonnen 
ons af te vragen of onze zoon het zou redden. 
Het ging niet meer om de vraag wanneer hij 
beter zou worden, maar óf hij beter zou 
worden. We moesten 7 lange weken wachten 
op een nieuwe scan. Deze zou uit moeten 
wijzen of de nieuwe chemo’s wél aan zouden 
slaan. 

Nut van bidden 
Tijdens een ziekenhuisperiode vroeg onze 
zoon zich af wat het nut van bidden is als de 
dokters het werk moeten doen. We 
bespraken dat God door mensen heen werkt. 
Bijvoorbeeld om zieken beter te maken, maar 
ook om te helpen en voor mensen te zorgen. 
Onze zoon begreep dit wel, maar het 
antwoord klonk toch wat makkelijk.  

 

Wat is het nut van bidden als de 
dokters het werk moeten doen? 

 

 

Uitslag 
Anderhalve week later kregen we de uitslag 
van de scan. We waren daar best gespannen 
over. De dokter vertelde ons direct dat zij 
goed nieuws had. Deze scan was wél goed. 
De chemo sloeg aan. Het bijzondere was dat 
de uitzaaiingen verdwenen waren! Dat was 
bijzonder omdat deze plekken normaal 
gesproken met een operatie verwijderd 
moeten worden. Het resultaat van de scan 
was dus positief en beter dan wij en de artsen 
hadden kunnen denken! 

Gegarandeerd eindresultaat 
’s Avonds kwamen we terug op de vraag: 
“Wat is het nut van bidden als de dokters het 
werk moeten doen?” Wij mensen hebben 
wijsheid nodig voor de dingen die we doen. 
Voor ons werk, op school, de opvoeding van 
onze kinderen. We willen graag een 
stappenplan doorlopen met een 
gegarandeerd eindresultaat. 

Vertrouwen 
Maar zo zit het leven niet in elkaar. Er zijn 
heel veel dingen die we niet begrijpen. 
Verschillende manieren om invulling te geven 
aan de opvoeding van kinderen, maar ook 
aan de poging om een patiënt te genezen. 
We hebben soms goede verwachtingen van 
een bepaalde aanpak, maar een garantie op 
succes bestaat niet. Ook niet bij de dokter. 

Christenen vertrouwen daarom op God. Zij 
vragen Hem bijvoorbeeld om artsen bij te 
staan bij een operatie, om tot genezing te 
komen, of voor een spoedig herstelproces. 

Wilde God laten merken dat hij door de artsen 
heen werkt? 

Door artsen heen 
Even terug naar de uitslag van de scan. Het 
resultaat was beter dan we hadden durven 
hopen. Zou het zijn dat God zich op deze 
manier aan onze zoon wilde laten zien? Dat 
God wilde laten merken dat hij door de artsen 
heen werkt? 

Ik geloof dat God dit door de scan heen heeft 
laten zien aan onze zoon, (maar ook aan 
ons)! Als wij zoeken naar wat God wil zeggen, 
hoe bijzonder is het dat God zichzelf laat zien! 

Bron: Blog op ikzoekgod.nl - Martijn van Geilswijk . 

THEMA   

https://www.bible.com/nl/bible/1276/EPH.3.20.BB


COLLECTES EN GIFTEN  

  

Collectes  
maart €   465,29 

april €  872,58 

mei  €     573,27 
  

Giften  

maart € 90,00 

april € 210,00 

mei € 65,00 

  

 

NIEUWS UIT DE GEMEENTE  

Geen. 

 

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR 
EN DE KERKENRAAD  
Graag willen we de collecte en de bijbel lezing 
tijdens de dienst weer door de gemeente 
laten doen. Mocht u interesse hebben, dan 
kunt u zich opgeven bij een van de 
kerkenraadsleden of een mailtje sturen naar 
info@gkpm.nl. Hopelijk kunnen we rekenen 
op uw hulp!  
 

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 

besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) 

bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen 

mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende 

leden. 

 

 

 
 

OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLEZERS  
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger 
indien onderling is geruild) zich 10 minuten 
voor aanvang van de dienst te melden in de 
consistorie. Dit om verwarring te voorkomen 
en duidelijkheid te scheppen bij de 
kerkenraad. 
 

VRIJWILLERS GEZOCHT  

Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) 

om te helpen bij bijzondere diensten. Denk 

hierbij aan het klaarzetten en weer opruimen 

van extra stoelen en helpen met serveren van 

koffie/thee bij een vertroostings- en 

uitvaartdienst, het versieren van de kerk en 

kerstboom etc. Zij kunnen zich melden bij 

Mieke de Jong.  

  

DEELNAME AVONDMAAL  

Indien men wil deelnemen aan het avondmaal 

en niet aan de voorbereiding heeft 

deelgenomen, dient met dit tijdig door te 

geven aan één van de kerkenraadsleden.    

 

Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging, 

opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe 

gemeenteleden etc. richten aan de 

kerkenraad.  

Secretariaat G.K.P.M. 

F.P.W. Siwabessy-Verhage tel.: 06-29296459 

email: femke-verhage1@msn.com .

 

Busreis 

Beste gemeenteleden, 

Op zaterdag 26 augustus a.s. is een dagje naar Delft gepland.  
Voor verdere informatie verwijzen we u naar de flyer als extra bijlage. 

 

 

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk 

15 september 2023 inleveren bij:  

Mevr. M. de Jong-Talahatu  

Banckertstraat 27  

4371 BP Koudekerke 

de_jongjozef@hotmail.com  
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