THEMA

Een hoopvol nieuwjaar

Weer is er een jaar beéindigd, een jaar dat zijn
onuitwisbare indrukken op ons leven
achterlaat.

Als we wat nadenken over dit jaar, dan
kunnen wij als gelovigen enorm veel dingen
zien waar we God voor kunnen danken. Ook
al zijn er ook nog veel gebieden waarvan we
net als Paulus moeten zeggen: “Niet dat ik het
reeds zou verkregen hebben of reeds
volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar.”
(Filippenzen 3:12)

Als we volhard hebben in het geloof van het
evangelie, dan gaan we het nieuwe jaar
binnen als een nieuw persoon, omdat we
Gods belofte hebben ervaren om hervormd te
worden door de vernieuwing van ons denken.
Ook al vervalt onze uiterlijke mens, toch
wordt de innerlijke mens van dag tot dag
vernieuwd. Daarom is er geen enkele reden
om de moed te verliezen, maar wij gaan
vrijmoedig voorwaarts op de levensweg, en
ons vertrouwen is op God die om zijn
welbehagen zowel het werken als het willen in
ons werkt.

Paulus schrijft ook, dat Hij die in u een goed
werk is begonnen, dit ten einde toe zal
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
(Filippenzen 1:6) Dat betekent dat wat nog
over is van het oude leven met de vleselijke
lusten, ingebakken gewoontes,
vooringenomen meningen, oude menselijke
begrippen en oordelen, en alle uitwassen van
slechtheid, weg gereinigd moet worden door
Gods vuur van liefde en waarheid. Met dat als
doel laat God alle dingen meewerken ten
beste, zodat wij gelijkvormig gemaakt kunnen
worden aan het beeld van Zijn Zoon.
(Romeinen 8:28-39).

Onze opdracht is om in de gezindheid van
Christus te blijven, Hij die zichzelf vernederd
heeft en die gehoorzaam geworden is tot de
dood, ja tot de dood van het kruis. “Want
indien wij samengegroeid zijn met hetgeen

gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn
met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding.”
(Romeinen 6:5)

“En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie,
Ik maak alle dingen nieuw.” (Openbaringen
21:5) Wat een geweldige hoop om in je hart
te hebben in het komende nieuwe jaar.

COLLECTES EN GIFTEN

Collectes:

September 2023 € 349,15
Oktober 2023 € 623,52
November 2023 € 402,74
Giften:

Oktober 2023

L.Waisapy €100,00
Blanco € 50,00

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

In de maand oktober is mevr. Hennie de
Queljoe opgenomen geweest in het ADRZ te
Goes.

In de afgelopen periode is er een boeket
bloemen bezorgd bij Mevr. J. Talahatu en een
fruitmand bij Mevr. A. Parinussa en

Mevr. H. de Queljoe-Van het Maalpad.

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR
EN DE KERKENRAAD

M.i.v. 1 januari 2024 wordt de maandelijkse
contributie verhoogd naar € 9,00.

Gelieve tijdig rekening te houden met deze
verhoging.

Oproep:
Hierbij wordt - vanwege onderbezetting -
een oproep gedaan voor nieuwe leden om



plaats te nemen in de BC (Beheer
commisse).

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen
met Jan Parinussa.

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen)
bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen
mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende
leden.

OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN
SCHRIFTLEZERS

Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger
indien onderling is geruild) zich 10 minuten
voor aanvang van de dienst te melden in de
consistorie.

Dit om verwarring te voorkomen en
duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad

VRIJWILLIGERS GEZOCT.Wij zoeken
vrijwilligers (mannen en vrouwen) om te
helpen bij bijzondere diensten.

Denk hierbij aan het klaarzetten en weer
opruimen van extra stoelen en helpen met
serveren van koffie/thee bij een vertroostings-
en uitvaartdienst, het versieren van de kerk
en kerstboom met kerst etc.

Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong.

DEELNAME AVONDMAAL

Indien men wil deelnemen aan het
avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft
deelgenomen, dient men dit tijdig door te
geven aan één van de kerkenraadsleden.

Alle mutaties, zoals geboorte,
adreswijziging, opzeggen lidmaatschap,
aanmelden nieuwe gemeenteleden etc.
richten aan de kerkenraad.

Zegen ons Heer in het nieuwe jaar
geef kracht en moed in het lijden

Ik bid om ware vrede met elkaar

O Heer, wil ons van angst bevrijden
De toekomst is zo duister en

ons geloof zo klein, Heer neem ons
aan in Uw genade laat onze woorden
oprecht en heel waarachtig zijn

Amen

Gezegende kerstdagen en
een voorspoedig 2024 toegewenst



Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk
15 maart 2024 inleveren bij:
Mevr. M. de Jong - Talahatu
Banckertstraat 27
4371 BP Koudekerke
de_jongjozef@hotmail.com



