
 

Moet een Christen zich inzetten voor 
wereldvrede? 

Antwoord: 

Wereldvrede is een prachtig ideaal, dat alleen 
gerealiseerd kan worden wanneer Jezus 
terugkeert (Openbaring 21:4). Tot die tijd zal 
het nooit over de gehele wereld vrede zijn. 
Jezus zei, dat tot de dag van Zijn wederkomst 
er “oorlogen en oorlogsdreiging” zullen zijn, 
en dat “het ene volk tegen het andere ten 
strijde [zal] trekken en het ene koninkrijk 
tegen het andere” (Mattheüs 24:6-7). Er is in 
de wereldgeschiedenis nog nooit een tijd 
geweest dat er niet ergens iemand aan het 
vechten was met iemand anders. Of dat nu 
een wereldoorlog was waar tientallen landen 
bij betrokken waren, of een plaatselijke 
schermutseling tussen stammen en clans: 
mensen zijn altijd met elkaar in oorlog 
geweest. 
 
Ons inzetten voor wereldvrede, terwijl we 
weten dat mensen die nooit tot stand zullen 
kunnen brengen (wat ze ook doen) is geen 
Bijbelse bezigheid. Hoewel het zeker wel 
gepast is voor Christenen om schenkingen te 
doen aan liefdadigheid, verdraagzaamheid na 
te streven en te delen met anderen, moeten 
we dat doen in de naam van Jezus en in het 
besef dat alleen Hij de Brenger van 
wereldvrede zal zijn. Totdat elke knie zich 
buigt en elke tong belijdt dat Jezus Christus 
Heer is (Filippenzen 2:10-11), kan er geen 
ware en duurzame vrede zijn. Tot die tijd 
moeten Christenen er naar streven om “in 
vrede te leven met allen en een heilig leven 
[te leiden]; wie dat niet doet zal de Heer niet 
zien” (Hebreeën 12:14). 
 
Als Christenen moeten we vredelievendheid 
nastreven in plaats van conflicten, en 
beseffen dat door ons eigen handelen een 
totale vrede nooit bereikt zal worden vanwege 
de gevallen toestand van de mens. Ons 
vertrouwen blijft in God en Jezus Christus, de 
Vredevorst. Totdat Hij komt om de wereld te 
vernieuwen en werkelijke vrede te brengen, 
zal wereldvrede niet meer zijn dan een 
droom. Onze belangrijkste taak is anderen te 
overtuigen van hun behoefte aan de 
Verlosser, Die de Enige is Die vrede tussen  

 

 

 

mensen en God tot stand kan brengen. “Wij 
zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op 
grond van ons geloof en leven in vrede met 
God, door onze Heer Jezus Christus” 
(Romeinen 5:1). Dat is dus de manier waarop 
wij kunnen werken aan wereldvrede – door de 
boodschap van vrede met God aan de wereld 
te brengen: verzoening met God door 
Christus (2 Korintiërs 5:20). 
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COLLECTES EN GIFTEN  

Collectes  
december  €   1.001,26 

januari  €  656,56 

februari €     419,05 
  

Giften  

januari  

M. Carbo-Siwabessy € 100,00 

blanco € 140,00 

februari  

blanco € 108,35 

M. Carbo-Siwabessy € 100,00 

  

 

NIEUWS UIT DE GEMEENTE  

Dhr. Izak Siwabessy is op 17 maart jl. in het 

ADRZ te Goes opgenomen. 

Shania, dochter van Charissa de Groot, is 

tevens in het ADRZ te Goes opgenomen. 

Dewi Latuheru is in het ziekenhuis te Tilburg 

opgenomen. 

 

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR 
EN DE KERKENRAAD  
 

UITNODIGING RAAD VAN KERKEN 
Zaterdag  4 mei 2024 

19.00 uur     Oecumenische Herdenking  te 
Vlissingen 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert 

ook dit jaar op 4 mei een korte oecumenische 

THEMA   

https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/openbaring-21.htm?vers=4#vers4
https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/matte__s-24.htm?vers=6#vers6
https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/filippenzen-2.htm?vers=10#vers10
https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/hebree__n-12.htm?vers=14#vers14
https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/romeinen-5.htm?vers=1#vers1
https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/2_korinti__rs-5.htm?vers=20#vers20


herdenking. Deze vindt  plaats in het 

Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van 

Dishoeckstraat 620 te Vlissingen; aan de 

achterzijde van de begraafplaats. Inloop 

vanaf 18.30 uur. 

Voorganger is ds. J. Blankenstijn 

Het landelijke thema is:   

Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar 
vrijheid 

Na de herdenking is het mogelijk via een hek 

te voet naar de begraafplaats te gaan om de 

jaarlijks door de Gemeente Vlissingen 

georganiseerde kranslegging bij te wonen. 

Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur. 

Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen 

wordt een krans gelegd. 

De Raad van Kerken nodigt u uit voor het 

bijwonen van de herdenking én de 

kranslegging. 

--- 
 
OPROEP:  

Hierbij wordt - vanwege onderbezetting - een 

oproep gedaan voor nieuwe leden om plaats 

te nemen in de BC (Beheer commissie). Voor 

inlichtingen kunt u contact opnemen met Jan 

Parinussa. 

 

Graag willen we de collecte en de bijbel lezing 
tijdens de dienst weer door de gemeente 
laten doen. Mocht u interesse hebben, dan 
kunt u zich opgeven bij een van de 
kerkenraadsleden of een mailtje sturen naar 
info@gkpm.nl. Hopelijk kunnen we rekenen 
op uw hulp!  

--- 

 

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 

besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) 

bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen 

mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende 

leden. 

 
OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLEZERS  
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger 
indien onderling is geruild) zich 10 minuten 
voor aanvang van de dienst te melden in de 
consistorie. Dit om verwarring te voorkomen 
en duidelijkheid te scheppen bij de 
kerkenraad. 
 

VRIJWILLERS GEZOCHT  

Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) 

om te helpen bij bijzondere diensten. Denk 

hierbij aan het klaarzetten en weer opruimen 

van extra stoelen en helpen met serveren van 

koffie/thee bij een vertroostings- en 

uitvaartdienst, het versieren van de kerk en 

kerstboom etc. Zij kunnen zich melden bij 

Mieke de Jong.  

  

DEELNAME AVONDMAAL  

Indien men wil deelnemen aan het avondmaal 

en niet aan de voorbereiding heeft 

deelgenomen, dient met dit tijdig door te 

geven aan één van de kerkenraadsleden.    

 

--- 

 

Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging, 

opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe 

gemeenteleden, richten aan de kerkenraad. 

Secretariaat, t.a.v. F.P.W. Siwabessy-

Verhage, tel.: 06-29296459, e-mail: femke-

verhage1@msn.com.  

 

 

 

 

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk 

15 juni 2024 inleveren bij:  

Mevr. M. de Jong-Talahatu  

Banckertstraat 27  

4371 BP Koudekerke 

de_jongjozef@hotmail.com  
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