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Eerbied	hebben	voor	je	
ouders?	
'Er	is	teveel	gebeurd.	Dat	kan	ik	niet!' 

‘Heb eerbied voor je ouders, dan zul je 
een lang en gelukkig leven hebben.’ 
Het staat er zo eenvoudig, in de Bijbel, 
maar zo makkelijk is dat niet altijd. 
Soms zijn er dingen gebeurd in het 
gezin waarin je bent opgegroeid en 
kun je het niet opbrengen om eerbied 
te hebben voor je ouders. Yvonne de 
Noord vroeg zich als jongvolwassene af 
of ze wel van haar ouders hield. ‘Ik 
begreep de keuzes van mijn ouders 
niet altijd.’ 
Het is zondagochtend, de kerkdienst is 
net afgelopen en ik drink met mijn 
broeders en zusters een kopje koffie. Ik 
sta bij de verwarming omdat ik het 
koud heb en vang een gesprek op 
tussen de dominee en een jonge vrouw. 
Ze hebben het over de preek. ‘Heb 
eerbied voor uw ouders, want dan zult 
u een lang en gelukkig leven hebben.’ 
De jonge vrouw heeft daar moeite mee. 
Er is veel gebeurd. Respect voor haar 
ouders? Dat heeft ze niet! 
 

Een	diep	verlangen	
Ik herken mezelf in haar, want ik 
begreep de keuzes van mijn ouders ook 
niet altijd. Het maakte me boos. Zo 
herinner ik mij een moment dat ik me 
als jongvolwassene afvroeg of ik wel 
van ze hield. Die ontdekking was erg 
pijnlijk. Ik wist niet goed wat ik met 
dat gevoel aan moest. Na een lange 
worsteling gaf ik het terug aan God. Ik 
vertelde Hem mijn pijn, boosheid en 
onbegrip. In die periode kreeg ik een 
diep verlangen om meer van mijn 
moeder te weten. Ik ging met haar in 
gesprek en wilde weten wie ze nu echt 
was. Want ik denk dat een moeder al 
gauw haar eigen behoeften aan de 
kant schuift wanneer ze een kindje 
krijgt. Het moet gevoed worden, gekleed 
en dat brengt de nodige zorg met zich 
mee. 
 
Wie was mijn moeder eigenlijk? 
Maar wie was mijn moeder nu naast 
de persoon die zorg droeg voor haar 
kinderen? Hoe ging het vroeger bij 
haar thuis? Wat vond ze leuk? Wat 
was pijnlijk? Wat voor beeld had ze 
als kind van het leven? En wat is 
daarvan uitgekomen? Zou ze – met de 
wijsheid die ze nu heeft – dingen 
anders hebben gedaan? 
 

Moeilijke	start	

Dit waren zeer pijnlijke gesprekken, 
maar wat heeft het me veel inzicht 
gegeven. Mijn moeders start was 
moeilijk en vervolgens trouwde ze met 
een manisch depressieve man en kreeg 



vijf kinderen. Jarenlang moest ze alle 
ballen in de lucht houden, want op 
steun van haar man kon ze niet 
rekenen. Vervolgens kwam ze alleen te 
staan toen mijn vader zelfmoord 
pleegde. Toen dit langzaam tot me 
doordrong, moest ik erg huilen. Wow, 
dacht ik, mijn moeder heeft altijd 
gehandeld met de kennis die ze op dat 
moment had. Had ze anders geweten, 
dan had ze anders gehandeld. Wie was 
ik om daar nog langer boos over te 
zijn? 
Wijze kinderen geven hun ouders 
vreugde, maar dwaze kinderen doen 
hun ouders verdriet. Spreuken 10:1 
Oké, het was niet allemaal goed wat ze 
deed, maar ook ik heb keuzes gemaakt 
die niet goed voor mij of voor anderen 
waren. Maar hoort dat niet bij het 
leven? Je valt en valt. En nog een keer. 
Het doet pijn en je hebt er last van. 
Maar je geeft niet op, want je bent aan 
het leren met God aan je zijde.  

Je	ouders	vergeven	

De lucht tussen mij en mijn moeder 
klaarde op en ik merkte dat ik zeker 
wel van haar hield. Heel veel zelfs! 
Deze ontdekking deelde ik destijds met 
een oudere wijze vrouw. Ze 
glimlachte. “Wat mooi,” zei ze, “jij 
bent nu 28 jaar en hebt deze 
ontdekking al vroeg gedaan, die deed 
ik op mijn zeventigste, pas toen kon ik 
mijn ouders vergeven.” Ik moest weer 
huilen. Ze pakte mijn hand stevig vast 
en zei: “Wijze kinderen geven hun 
ouders vreugde, dwaze kinderen doen 
hun ouders verdriet.” 

Een	keuze	
Soms gebeuren er de meest verdrietige 
dingen in een gezin, maar ik geloof 
dat hoe pijnlijk het ook is, we altijd 
een keuze hebben in hoe we ermee 
omgaan. Laten we het ons leven 
bepalen of durven we ook even in de 
schoenen van een ander te gaan staan? 
Dat is pijnlijk, maar tegelijk 
buitengewoon heilzaam – voor de rest 
van je leven.  
 
Tekst: Yvonne de Noord 

 
  

COLLECTES EN GIFTEN 
 
Collectes:     
Maart                 € 779,95 
April  € 397,56   
Mei  € 644,54 
 
Giften: 
Maart  
Fam. Carbo - Siwabesy            € 100,00 
Blanco     € 60,00 
April 
Fam. Carbo - Siwabesy            € 100,00 
Mei 
Fam. Carbo - Siwabesy            € 100,00 
Blanco     € 50,00 
 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
Op dinsdag 7 mei jl. is onze geliefde 
gemeentelid Izak Siwabessy overleden. 
Op 2 mei jl. is  geboren Janciro, Isaiuah, zoon 
van Cores en Shirley Siwabessy. 
Op 4 mei jl. is geboren Maleah, Noemi, 
dochter van Massaro en Femke Siwabessy. 
Op 17 mei jl. is geboren, Isabella, Lona, 
dochter van Marc Boone en Tahnee Sinay. 
Op 27 mei jl. is verhuisd, tante Annie 
Parinussa naar Ter Reede in Vlissingen. 
 
MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR 
EN DE KERKENRAAD 



 
 
Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) 
bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen 
mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende 
leden. 
 
 
OPROEP AAN COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLKEZERS 
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger 
indien onderling is geruild) zich 10 minuten 
voor aanvang van de dienst te melden in de 
consistorie. 
Dit om verwarring te voorkomen en 
duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad. 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) 
om te helpen bij bijzondere diensten. 
Denk hierbij aan het klaarzetten en weer 
opruimen van extra stoelen en helpen met 
serveren van koffie/thee bij een vertroostings- 
en uitvaartdienst, het versieren van de kerk 
en kerstboom met kerst etc. 
Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong. 
 
DEELNAME AVONDMAAL 
Indien men wil deelnemen aan het 
avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft  
deelgenomen, dient men dit tijdig door te 
geven aan één van de kerkenraadsleden. 
 
Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging, 
opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe 
gemeenteleden, richten aan een van de 
kerkenraad. 
Secretariaat, t.a.v. F.P.W. Siwabessy-
Verhage, tel. 06-29296459, e-mail:  
femke-verhage1@msn.com 
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Mevr. M. de Jong - Talahatu 

Banckertstraat 27 
4371 BP Koudekerke 
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