
THEMA  
 

Dankdag 

 

Waarom vieren we Dankdag? 
Als je God dankt, besef je hoe ontzettend 
veel je hebt gekregen' 
Dankdag is een christelijke feestdag die 
vooral in Nederland wordt gevierd onder 
protestanten. De volledige naam is: 
dankdag voor gewas en arbeid,  
om God te bedanken voor de oogst, het 
werk, het inkomen en zegeningen in het 
leven. 
 
Het valt altijd op de eerste woensdag van 
november. Vooral gereformeerde en 
reformatorische kerken hebben dan ’s 
avonds een kerkdienst om God te 
bedanken voor alles wat Hij dat jaar heeft 
gegeven. 
 
Hoe is dankdag ontstaan? 

Dankdag vormt een koppeltje met biddag. 
Dat valt aan het begin van het jaar, op de 
tweede woensdag van maart. Dan vragen 
christenen aan God om zijn zegen over 
hun werk. Dankdag is het dankuwel later 
het jaar voor alles wat God gegeven heeft. 

In de Middeleeuwen waren er de 
zogeheten ‘bededagen’. Bij heftige 
gebeurtenissen, zoals een overstroming, 
een misoogst of een oorlog, legde de hele 
bevolking een dag lang het werk neer om 
gezamenlijk te bidden. Toen in de 
zestiende eeuw het protestantisme 
opkwam en mensen ook steeds 
regelmatiger werk kregen, veranderden 
deze onregelmatige bededagen in vaste 
vieringen: bid- en dankdag. 

Wat is een mooie Bijbeltekst over 
dankbaarheid? 

Psalm 104 bezingt hoe God in alle dingen 
werkt. Jezus zegt ongeveer hetzelfde in 
Zijn beroemde uitspraken over de vogels 
en de bloemen die God zelf kleedt en 
voedt. Hier mag je ook invullen wat voor 
jou belangrijk is. Misschien wel iets met 
computers, auto’s of mobieltjes. 
Dank elke dag.                       Bron: EO over Dankdag 

 
 

  

COLLECTES EN GIFTEN 

 
Collectes:     
Juni                € 687,92 
Juli € 410,87 
Augustus € 426,35 
 
Giften: 
Juni 
Fam. Carbo - Siwabessy            € 100,00 
Juli 
Fam. Carbo - Siwabessy            € 100,00 
Augustus 
Fam. Carbo - Siwabessy            € 100,00 
L. Waisapy    €   50,00 
 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 

 
Op 3 augustus werd in het ADRZ te Goes 
opgenomen Bianca Siwabessy. Zij is  
18 september uit het ziekenhuis ontslagen. 
 
Op 17 september is geboren Otis Agus Anne, 
Latuheru, zoon van Kedi Latuheru en Heike 
Verheul, broertje van Isabeau en Rosalie. 
 
MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR 
EN DE KERKENRAAD 
 

 
Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben 
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) 
bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen 
mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende 
leden. 
 
 
OPROEP AAN COLLECTANTEN EN 
SCHRIFTLKEZERS 
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij 
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als 
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger 
indien onderling is geruild) zich 10 minuten 
voor aanvang van de dienst te melden in de 
consistorie. 
Dit om verwarring te voorkomen en 
duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad. 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) 
om te helpen bij bijzondere diensten. 

https://visie.eo.nl/artikel/2022/03/waarom-vieren-christenen-biddag
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/104
https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/6#MAT-006-026
https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/6#MAT-006-026


Denk hierbij aan het klaarzetten en weer 
opruimen van extra stoelen en helpen met 
serveren van koffie/thee bij een vertroostings- 
en uitvaartdienst, het versieren van de kerk 
en kerstboom met kerst etc. 
Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong. 
 
DEELNAME AVONDMAAL 
Indien men wil deelnemen aan het 
avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft  

deelgenomen, dient men dit tijdig door te 
geven aan één van de kerkenraadsleden. 
Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging, 
opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe 
gemeenteleden, richten aan een van de 
kerkenraad. 
Secretariaat, t.a.v. F.P.W. Siwabessy-
Verhage, tel. 06-29296459, e-mail:  

femke-verhage1@msn.com  
 

 

Dankgebed 
 
Ik wil U danken Heere God 
Voor alles door U gegeven 
Ik heb nergens voor betaald 
Dus alles is gekregen 
 
Ik wil U danken Heere God 
Voor wie U bent 
Ik wil U danken trouwe Vader 
U bedanken voor dit moment 
 
Ik wil U danken Lieve Heer 
Voor Uw trouw en zegen 
Ik heb nergens voor betaald 
Dus alles is genade in dit leven 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk 
15 december 2024 inleveren bij: 

 
Mevr. M. de Jong - Talahatu 

Banckertstraat 27 
4371 BP Koudekerke 

de_jongjozef@hotmail.com 

 

 
 



 
 

 
 

 


