
THEMA

Dit wil God ons leren

Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u
afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol
vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn
helper, ik heb niets te vrezen.’
Hebreeën 13:5-6
Een aantal jaar geleden, toen onze zoon,
Ned, naar een nieuwe school ging, ontmoette
hij daar een paar jongens uit de stad die
zichzelf nogal stoer vonden. Ned had het
nooit eerder hoeven opnemen tegen jongens
van de straat, die zichzelf goed hadden leren
verdedigen en bijna dagelijks getuige waren
van vechtpartijen. Het duurde niet lang voor
deze stadsjongens hem begonnen te pesten.

Een andere jongen, die vriendschap gesloten
had met Ned, besefte dat onze zoon zijn
schooltijd alleen zonder kleerscheuren zou
doorkomen als hij leerde om zichzelf te
verdedigen. Deze jongen leerde Ned de
basisbeginselen van karate en nog wat
andere vechtsporten, en na veel oefenen,
probeerde Ned zijn nieuwe vaardigheden uit
op een van de jongens die hem dwarszat. Het
pesten hield op.

God wil ons leren hoe we onszelf kunnen
verdedigen tegen de zonde. Satan, de
ultieme pestkop, valt ons aan op onze
zwakste punten en wil niets liever dan ons
verslaan, zodat we niet langer effectief zijn in
onze dienst aan God.

In de Bijbel voorziet God ons van de nodige
geestelijke ‘training’ die ons vanbinnen
sterker maakt, ongeveer zoals lichamelijke
inspanning en discipline ons fysiek sterker
maken. Maar net als met fitness of vechtsport
moeten we blijven oefenen. We moeten
consequent zijn in het lezen van de Schrift en
ons eraan toewijden Gods Woord toe te
passen in de situaties en omstandigheden
van elke dag. God heeft niet beloofd dat Hij
ons voor problemen zou behoeden, maar wél
dat Hij ons te midden van problemen zou
beschermen.

Niets overkomt ons zonder dat God het
toelaat. Als er moeilijkheden op ons pad
komen, mogen we er zeker van zijn dat ze tot

doel hebben om ons op te bouwen, om ons
tot sterkere, effectievere getuigen te maken –
zodat God ons kan gebruiken om het op te
nemen tegen de grootste pestkop uit de
geschiedenis, de duivel. Onthoud dit: God zal
je nooit afvallen of verlaten!

Tekst: © Eeuwige hoop (Billy Graham)

WEES EEN ROOS

Als ik niet meer zo mooi ben

Als ik begin te rimpelen

Als ik vaker moet gaan zitten

Als ik trager word

Als ik namen soms niet vind

Als ik vaker om hulp moet vragen

Als ik nog graag wil meetellen

Als ik nog graag erbij wil horen

Blijf jij mij dan op de hoogte houden?

Laat je mij dan niet zitten?

Wees een roos voor mij

Tekst: Marinus van den Berg

COLLECTES EN GIFTEN

Collectes:
December 2024 € 1.120,55
Januari 2025 € 620,46
Februari 2025 € 517,34

Giften:
December 2024
Fam. Carbo - Siwabesy € 100,00
Tante Poppe en Mesxy Usmany € 25,00
Blanco € 30,00
Januari 2025
Blanco € 30,00
Blanco € 12,00
Blanco € 110,00

https://www.elisabethmagazine.nl/dementie/
https://www.elisabethmagazine.nl/de-kerk-zegt-wel-dat-iedereen-erbij-hoort-maar-is-dat-ook-zo/


Februari 2025
Fam. Carbo – Siwabesy (1e kw.) € 300,00
Blanco € 20,00

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Op 17 februari jl. is Chanaja dochter van
Charissa de Groot opgenomen in het ADRZ-
ziekenhuis opgenomen.

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR
EN DE KERKENRAAD

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen)
bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen
mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende
leden.

OPROEP AAN COLLECTANTEN EN
SCHRIFTLKEZERS
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger
indien onderling is geruild) zich 10 minuten
voor aanvang van de dienst te melden in de

consistorie.
Dit om verwarring te voorkomen en
duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen)
om te helpen bij bijzondere diensten.
Denk hierbij aan het klaarzetten en weer
opruimen van extra stoelen en helpen met
serveren van koffie/thee bij een vertroostings-
en uitvaartdienst, het versieren van de kerk
en kerstboom met kerst etc.
Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong.

DEELNAME AVONDMAAL
Indien men wil deelnemen aan het
avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft
deelgenomen, dient men dit tijdig door te
geven aan één van de kerkenraadsleden.

Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging,
opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe
gemeenteleden, richten aan een van de
kerkenraad.
Secretariaat, t.a.v. F.P.W. Siwabessy-
Verhage, tel. 06-29296459, e-mail:
femke-verhage1@msn.com

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk
15 juni 2025 inleveren bij:
Mevr. M. de Jong - Talahatu

Banckertstraat 27
4371 BP Koudekerke

dejongjozef@gmail.com






