
THEMA

Heilig
In het bijbelboek Leviticus lees je vooral één
woord heel vaak, heiligheid. God zegt tegen
het volk Israël “Wees heilig (Leviticus 11: 44-
45, 19:2, 20:26). Dit is een opdracht: Leef op
een goede manier. Wat betekent ‘heilig zijn’?
Een goed leven willen we allemaal….maar
hoe?
Apart gezet
God heeft het volk Israël uit liefde gekozen.
Zij zijn de mensen aan wie Hij zich op een
speciale manier verbindt. Geen andere
partners. Heilig betekent hier dan ook:
apart gezet. Apart gezet om helemaal voor
Goed te leven.
Israël moet een heilig volk zijn. Dat wil
zeggen dat zich helemaal aan God toewijdt
en trouw aan hem is. Een volk voor wie er
maar één God is, aan wie ze trouw beloven.
Waarom geeft God regels?
Om ervoor te zorgen dat de mensen weten
hoe ze moeten leven, geeft God regels en
instructies: de Wet. Deze wet is
opgeschreven in het bijbelboek Leviticus. Die
regels zijn er niet om de mensen te pesten;
ze zijn er voor hun eigen welzijn. Als ze zich
aan de regels houden, hebben ze een goed
leven, herhaalt Mozes vaak in dit bijbelboek.
Dat wil God graag, omdat Hij van de mensen
houdt. Hij weet wat ze nodig hebbn. Zoals
een ouder een kind wil begeleiden, omdat hij
weet dat dat goed is voor het kind.
Ook helpen de regels om Gods karakter te
leren kennen. Je ontdekt wat Hij belangrijk
vindt. De relatie met God wordt sterker.
Regels zijn een spiegel.
De mensen komen er snel achter dat het niet
zo makkelijk is om zich aan Gods regels te
houden. Ze hebben er soms geen zin in en
het kost tijd! En ook: door de wetten worden
ze gewezen op hun zonden, hun fouten. De
wet werkt als een spiegel; het laat de mensen
zien dat ze niet perfect zijn. Ze hebben Gods
genade en vergeving nodig. Ze beseffen door
allerlei situaties dat ze afhankelijk zijn van
God.

Moedeloos?
God wil graag dat we trouw aan Hem zijn,
maar vaak kiezen we een andere weg. We
doen het op onze manier. Het kan je een
moedeloos gevoel geven, als het maar niet
lijkt te lukken….
Hoe houd je moe om door te gaan op de
goede weg?
De bijbel zegt: Kijk naar Jezus. Hij geeft ons
de uitweg, genade en vergeving voor alle
verkeerde dingen. Dit kan alleen Jezus
geven. Omdat Hij stierf voor onze fouten.
Daarom kunnen wij helemaal geaccepteerd
en vrij zijn. Heilig zijn, bij God.
Bron: EO Bijbel online

COLLECTES EN GIFTEN

Collectes:
Maart 2025 € 516,77
April 2025 € 755,83
Mei 2025 € 503,07

Giften:
Januari t/m Maart
Fam. Carbo-Siwabessy € 300,00
Maart
Blanco € 50,00
April, Mei
Fam. Carbo – Siwabesy € 200,00

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Op 25 maart is geboren Amara Minthe,
dochter van Jarah en Annefleur de Jong.

Er is op 28 juni een boeket bloemen
aangeboden aan mevr. Annie Parinussa ter
gelegenheid van haar 88e verjaardag.

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR
EN DE KERKENRAAD

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen)
bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen
mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende
leden.



OPROEP AAN COLLECTANTEN EN
SCHRIFTLKEZERS
Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger
indien onderling is geruild) zich 10 minuten
voor aanvang van de dienst te melden in de
consistorie.
Dit om verwarring te voorkomen en
duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen)
om te helpen bij bijzondere diensten.
Denk hierbij aan het klaarzetten en weer
opruimen van extra stoelen en helpen met

serveren van koffie/thee bij een vertroostings-
en uitvaartdienst, het versieren van de kerk
en kerstboom met kerst etc.
Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong.

DEELNAME AVONDMAAL
Indien men wil deelnemen aan het
avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft
deelgenomen, dient men dit tijdig door te
geven aan één van de kerkenraadsleden.

Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging,
opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe
gemeenteleden, richten aan een van de
kerkenraad.
Secretariaat, t.a.v. F.P.W. Siwabessy-
Verhage, tel. 06-29296459, e-mail:
femke-verhage1@msn.com

Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk
15 september 2025 inleveren bij:

Mevr. M. de Jong - Talahatu
Banckertstraat 27

4371 BP Koudekerke
dejongjozef@gmail.com




