THEMA

Hemel op aarde

De hemel raakt de aarde, moeten de herders
wel gedacht hebben toen in die Kerstnacht
plotseling een stralende engel aan hen
verscheen. Met een boodschap die sprak van
nog meer hemel op aarde: jullie Redder is
geboren! Door de geboorte van Jezus kwam
de Here God vanuit de hemel naar de aarde
in de gedaante van kind. Het blijft te
wonderlijk om te bevatten, hoe vaak we ook
horen over onze God die mens is geworden.
Dat Hij die manier heeft gekozen om dicht bij
ons te zijn: wat onvoorstelbaar! Ook
bijzonder is dat deze elke keer maar weer
gevierd wordt, eeuw in eeuw uit, ieder jaar,
en over de hele wereld. Zelfs door mensen
die nauwelijks nog weten wat de komst van
Jezus betekent. Jezus kwam op aarde om
vrede te brengen. We begrijpen niet hoe het
kan dat er telkens oorlogen in de wereld
oplaaien, terwijl iedere gewone burger alleen
maar rust en vrede in zijn land wil. Zeker
sinds oorlogen de laatste jaren steeds dichter
bij onze grenzen gevoerd worden, vrezen we
het ergste, en snakken we naar vrede.
lemand zei eens: “De meeste oorlogen
worden gevoerd vanwege het geloof.” Veel
oorlogen beginnen met één mens die
machtig is geworden en méér wil: meer
macht, meer land, meer rijkdommen. Onze
Heer wilde juist het tegenovergestelde: Hij
liet al zijn hemelse macht en heerlijkheid
achter om te worden geboren in eenvoud.
Om te dienen in liefde en vrede.

Bron: Elisabetbode

COLLECTES EN GIFTEN

Collectes

September € 633,45
Oktober € 546,86
November €549,42
Giften

September

Fam. Carbo-Siwabessy €300,00
Fam. Massaro, Femke €500,00

Siwabessy
Blanco €50,00

Oktober
Blanco €120,00
Ricardo Siwabessy €100,00

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Op 14 sepetmber is gedoopt
Maleah Noémi, dochter van Massaro en
Femke Siwabessy.

De dienst op 19 oktober werd geleid door
ds. De Haan. Hij heeft hierna na vele jaren
van trouwe dienst van onze gemeente
afscheid genomen. Er is dan ook van hem
m.b.t. dit afscheid een dankbrief ontvangen.

Een dankwoord aan de kerkraad en de
gemeente gaat uit van de heer en mevrouw
Ben en Juul Hoebeke voor een blijk van
medeleven m.b.t. het ziektebeeld van Ben.

Tevens is er een dankbrief ingekomen van
de kosters die verbonden zijn aan
kerkgenootschap GIM, MGPMB en van
GKPM Bob, Meszak en Luc voor het
aangeboden kerstpakket.

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR

EN DE KERKENRAAD

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben
besloten dat iedereen (dus ook de kinderen)
bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen
mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende
leden.

CONTRIBUTIEVERHOGING PER
01-01-2026

Het maandelijkse bedrag zal per 1 januari
a.s. verhoogd worden met € 1,-. Voor
belijdende leden wordt het maandelijkse
bedrag € 10,-.

OPROEP:

Voor de kerkdiensten zoeken wij vrijwilligers
die willen helpen als collectant en/of
schriftlezer. U kunt zich éénmalig of voor een
vaste beurt opgeven. Alles is welkom!
Opgeven kan bij de kerkenraad of via



info@gkpm.nl. Alvast hartelijk dank voor uw
betrokkenheid!

OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN
SCHRIFTLEZERS

Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij
vriendelijk diegene die op het kerkrooster als
collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger
indien onderling is geruild) zich 10 minuten
voor aanvang van de dienst te melden in de
consistorie. Dit om verwarring te voorkomen
en duidelijkheid te scheppen bij de
kerkenraad.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen)
om te helpen bij bijzondere diensten. Denk
hierbij aan het klaarzetten en weer opruimen
van extra stoelen en helpen met serveren
van koffie/thee bij een vertroostings- en
uitvaartdienst, het versieren van de kerk en
kerstboom etc. Zij kunnen zich melden bij
Mieke de Jong.

Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging,
opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe
gemeenteleden, richten aan de kerkenraad.
Secretariaat, t.a.v. mw. F.P.W. Siwabessy-
Verhage, tel.: 06-29296459, e-mail: femke-
verhage1@msn.com

Ik wens je vrede
In het jagen van de dagen
Wens ik je vrede in je hart

Ik wens je vrede als spullen niet vullen
En vrede waarnaar je zo verlangt

Ik wens je vrede
Als de zorgen voor morgen
blijven spoken in de nacht

Ik wens je vrede
In je hart en je gedachten

Vrede van Hem die vrede bracht.
Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk:
15 maart 2026 inleveren bij
Mevr. M. de Jong - Talahatu
Banckertstraat 27 4371 BP Koudekerke
dejongjozef@gmail.com
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